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Voorkant:  
Raam in de kapel van Brasschaat: de zes stenen watervaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan deze gezamenlijke dienst van De Bron, De Fontein en Nieuwe Kerk  
werken mee: 

Jaap Stellingwerff, 1e ouderling 
Marten van den Toren - Liefting, 1e diaken 
Jan Ger Knot, lector 
Linda Rijks, voorzang 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
Adrie Huttenga, geluid 
Joanneke Smeenk, beeld 
Ronald Bas, koster 

 



VOORBEREIDING 

 
Orgelspel 

Welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid   
            Allen gaan staan 

Lied: ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’- Lied 516 

 
 
2 De wijze koningen van ver, 

zij volgden de verheven ster, 
zij zijn van licht tot licht gegaan 
en boden God geschenken aan 

3 Het hemels lam stond wit en licht 
in ’t zuiver water opgericht. 
Met onze schuld heeft Hij gestaan 
als dopeling in de Jordaan 

4 O teken van zijn macht zo groot! 
Het water ion de kruik werd rood. 
Toen Hij beval te schenken, schonk 
de schenker wijn en ieder dronk 

5 U met de Vader en de Geest, 
o Heer die op het heilig feest 
van heden ons verschenen zijt, 
zij lof en eer in eeuwigheid 

               
      
 



Bemoediging en drempelgebed: 

o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer                 
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft               
o.: Licht uit de hoge                                            
g.: omstraal en verwarm ons                           
o.: Liefde uit de eeuwigheid                                 
g.: wek in ons de nieuwe mens 
o.: Immanuël – God met ons                                 
g.: Wees onze reisgenoot                                 
o.: Amen                                                          

           Allen gaan zitten 

Kyrie 

o.: Laten we God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn 
Naam prijzen want zijn barmhartigheid is bij ons elke nieuwe dag 

1 God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld 
waarover wij roepen als voor onszelf: 
a: 

 

2 Over het onschuldig bloed op aarde van alle vermoorden en verminkten, 
de slachtoffers van haat en verraad 
a. Heer, ontferm u! 

3 Over alle kinderen, voor wie geen plaats is, geboren in oorlogsrumoer, 
in armoede, honger en dorst 
a. Heer, ontferm u! 

4 Over wie een zwaar lot moeten dragen, daklozen, doellozen, eenzame zielen, 
geschonden naar lichaam en geest 
a. Heer, ontferm u! 

5 Over degenen die worden vervolgd, vernederd en gekleineerd, 
en die men belastert en schendt 
a. Heer, ontferm u! 



6 Over de mensen die worden vergeten, door niemand geacht of geborgen, die 
te gering zijn om te gedenken 
a. Heer, ontferm u! 

7 Over wie leven in angst, pijn en zorgen, over wie bang zijn om te sterven, en 
over onszelf in het uur van de dood 
a. Heer, ontferm u! 

Kyrie-litanie – Lied 300b 

 

Gloria: ‘Zing van de Vader die in den beginne’- Lied 304 

 

 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 

Rondom het woord 

Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 
a: Ook u zal God bewaren 

 

Gebed van de zondag 



verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 

 

Lezing: Jesaja 62, 1 – 5 (NBV21) 

621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je luister. 
 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
4Men noemt je niet langer Verlatene 
en je land niet langer Troosteloos oord, 
maar je zult heten Mijn verlangen 
en je land Gehuwde. 



 
Want de HEER verlangt naar jou 
en je land wordt ten huwelijk genomen. 
5Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, 
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, 
zo zal je God zich over jou verheugen. 
 
Antwoordpsalm: ‘Zingt een nieuw lied, alle landen’ – Lied 96a (a: refr.) 

 

 

2 Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
wild is de zee en tevreden het land 
refrein 

3 Roep tot de volkeren: God is de Koning, 
hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 
refrein 

4 Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
juichend uw koning, want Hij is nabij! 
refrein 



Lezing: Johannes 2, 1 – 11 (NBV21) 

1Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus 
was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen 
de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen 
wijn meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet 
gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij 
jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 
zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei 
tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen 
zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat 
deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, 
proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het 
water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen 
hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn 
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus 
in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in Hem. 

Lied: ‘In Kana was de gloed geweken’ – Lied 526 vers 3 

 

Overweging 



Lied: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ – NLB 528 

 
 
2 Overal nabij is Hij 

menselijk allerwegen. 
Maar geen mens herkent Hem, Hij 
wordt gewoon verzwegen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
3 God van God en licht van licht 

aller dingen hoeder 
heeft een menselijk gezicht 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
4 Wilt daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 
Weest elkaar om zijnentwil 
niets dan liefde schuldig. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
 
 



5 Weest verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
De kinderen keren terug 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte: Voedselbank 

  2e Collecte:  PKN NL – Kerk zijn buiten 

de gebaande wegen 

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

Gebed over de gaven 

Voorbeden en stil gebed 

   na de woorden: ‘tot u bidden wij’ 

 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21)  



TENSLOTTE          Allen gaan staan 

Slotlied: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ – Lied 791 

 
 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk, waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord, dat vrede maakt. 

 
3 Liefde luidt de Naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
5 Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

 
6 Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf! 
 
 



Zending en zegen 

v.: … 

 
 
Orgelspel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEDEDELINGEN VAN UIT DE BRON – DE FONTEIN – NIEUWE KERK 

ZONDAG 18 JANUARI 2026 
 
 

COLLECTES 
De 1e collecte is voor de Voedselbank Groningen 
Zij leveren een bijdrage aan de verzachting van (verborgen) armoede en gaan verspilling 
van voedsel tegen. Dat doen zij door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en 
vervolgens aan huishoudens die in grote armoede leven de mogelijkheid te bieden bij ons 
hun boodschappen te halen. Daarmee dragen zij bij aan een duurzame samenleving. In 
Nederland leeft bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens. De gemeente 
Groningen behoort tot de armste drie steden in Nederland. Wij werken samen met onze 
landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. En lokaal met bedrijven, instellingen, 
scholen, gemeente, de provincie Groningen en particulieren. 

De 2e collecte is voor de PKN NL. Kerk-zijn buiten de gebaande paden 

Een proefplek is een inclusieve, gemeenschap of kerkplek. Hier vallen onder 
andere pioniersplekken onder. Het woord proefplek geeft iets aan van 
‘experimenteren’: hier hebben mensen die weinig tot geen verbinding hebben met 
de ‘traditionele’ kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te 
ontdekken. Jonge generaties en mensen met diverse culturele achtergronden zijn 
ook vaak bij proefplekken betrokken en vinden er een thuis. De Protestantse Kerk 
ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn. 
 
Kinderdienst 
Deze wordt verzorgt door Lianne voor de jongste en Marion voor oudere kinderen. 
Kinderoppas. Coos en Mathilde verzorgen de kinderoppas. 
 
Koffietafel - Deze wordt verzorgd door Nieske Boonstra en Antje Schouwenaar. 
 
Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een 
bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma,  e-mail 
ellyjagersma@outlook.com 

Afscheid 
Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van Alexander Brands als ouderling-
kerkrentmeester. En van Gerda Klooster als ouderling.  
Beiden worden bedankt voor hun werkzaamheden van de afgelopen jaren! 
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BLOEMENGROET 
De bloemen gaan vanuit de Fontein naar Mevr Y Balsala aan de Esdoornlaan 
Vanuit de Bron gaan  bloemen ter bemoediging naar Nico en Mieke Groothuismink 
(Emingaheerd). 
De Nieuwe Kerk verzorgd bloemen als groet en bemoediging naar  dhr. en mevr.              
I. Venhuis – Dam aan de Dilgtweg.  
En bloemen gaan als groet en bemoediging naar mevr. Netty Meijer, Dilgtweg  kamer 
323.  Mevr. is onlangs verhuisd. 
 
KERKASIEL KAMPEN  
Op zaterdag 24 januari willen we met een groep naar Kampen gaan. Sinds 21 november 
2024 wordt in de Open Hof-kerk kerkasiel verleend aan de familie Babayants, in de vorm 
van een 24/7 onafgebroken kerkdienst. We hopen deze dienst van 18u tot middernacht 
gaande te houden. Juist deze latere uren zijn belangrijk — en vaak ook lastig — om goed 
bezet te houden. 
Op de website en via Scipio is meer informatie te vinden. Vragen mogen naar ds. Alexandra 
Matz a.matz@nieuwekerk.org Via deze kanalen kan men zich ook aanmelden. Daarnaast 
zoeken we mensen die — naast hun aanwezigheid — ook inhoudelijk of praktisch willen 
bijdragen. 
 
VOEDSELBANK(JE) 
Zoals u weet staat achter in de kerk, onder het orgel een bankje waar u uw 
voedselproducten voor de Voedselbank kunt leggen. We merken dat dit een beetje naar 
de achtergrond is geraakt en willen graag uw aandacht hier weer op richten. 
Verpakte producten zijn zeer welkom! (geen alcoholische dranken a.u.b.) 
Denkt u hierbij aan koffie, thee, blikken soep e.d. In elk geval houdbare producten! Doet 
u weer mee? Alvast hartelijk dank! 
 
Festival of Lessons and Carols. zondag 18 januari 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
Choral Voices zingt onder leiding van Daniël Rouwkema een Festival of Lessons and Carols 
for Epiphany. Het is een feestelijke afwisseling van teksten en carols rond het hoogfeest 
van Epifanie. Voorganger is Wietse van der Velden. Organist is Mannes Hofsink. 

CANTATE MIT FRIED UND FREUD ICH FAHR DAHIN 
zondag 1 februari 17:00 - 18:00 uur 
Het Cantate Consort en het barokorkest voert onder leiding van cantor-organist Mannes 
Hofsink de cantate ‘Mit Fried und Freud ich fahr dahin’ BWV 125 van J.S. Bach uit en het 
motet  ‘Herr, nun lässest du‘ van Felix Mendelssohn. 
Marijke Beute alt, Maarten Romkes teno, Michiel Nonhebel bas 
Voorganger is ds. Dick Mak, organist is Mannes Hofsink. 
rust en vertrouwen in Gods belofte van verlossing. 
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MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
 
Op zondag 25 januari om 10 uur gaat Ds. Ynte de Groot voor, organist is Dick Dijkstra.  
 
Pastorale zorg  
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een 
praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met: Hessel Boersma T: 06-20222123 
of E: hessel.boersma@gmail.com Lamke Dijkstra T: 050-5772513 of E: 
lamkedijkstra@home.nl  
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan 
contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. 
 
Open kerk op woensdag 
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur staan de deuren van De Fontein open. 
Je kunt binnenlopen voor een moment van stilte, een kaarsje aansteken of de 
tentoonstelling bekijken. Er is ruimte voor ontmoeting, een praatje bij koffie of thee. 
 
Kerstmarkt 
De Fynn Foundation hebben we blij kunnen maken met de opbrengst van de kerstmarkt 
die we hebben gehouden op zaterdag 13 dec j.l. Het mooie bedrag van € 3000,- wordt 
naar hen overgemaakt. Ze zijn heel blij met deze mooie opbrengst.  
 
Filmavond in De Fontein: 22 januari staat de film Pay it Forward op het programma, 
Eugene Simonet geeft zijn leerlingen voor maatschappijleer ieder jaar dezelfde opdracht: 
ze moeten iets uitvinden dat de wereld kan veranderen. Helaas krijgt hij ieder jaar 
dezelfde flauwe en slecht uitgewerkte theorieën als reactie. Maar dit jaar zit de jonge en 
vindingrijke Trevor McKinney in zijn klas. Vanaf 18.30 uur bent u welkom voor koffie en 
thee. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
Groepstentoonstelling Jan Boter, Auke Faber en Wiebe Knobbe  
Ter gelegenheid van 25 jaar kunstcommissie is er van 9 januari tot 20 februari 2026 een 
groepstentoonstelling van de commissieleden te zien in De Fontein, in de hal en de zalen 
één en drie. 
Jan Boter exposeert schilderingen, Auke Faber foto’s en Wiebe Knobbe gemengde 
technieken. Jan Boter (Groningen, 1946) schildert sinds zijn pensionering. Hij werkt met 
acrylverf en schildert vooral landschappen, soms ook met mensen. Hij wil de emotie die 
een plek bij hem oproept tot uitdrukking brengen. Jan exposeerde eerder in Groningen in 
De Fontein, ook in de Immanuelkerk, Gezondheidscentrum Lewenborg en de Eiberhof in 
Zuidhorn. 
Auke Faber (Sneek, 1948) heeft de fotovakschool gevolgd en was werkzaam in de 
medische (analoge) fotografie.. Hij onderzoekt graag allerlei bewerkingen en bijzondere 
technieken. Zo experimenteert Auke de laatste tijd met lightpainting en blijft hij zichzelf 
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vernieuwen. Auke exposeerde in Groningen in De Fontein, Oosterhoogebrug en Ten Boer, 
tevens in Warnsveld. 
Wiebe Knobbe (Heerenveen, 1934) was autodidact. Hij heeft van jongs af aan getekend, 
aanvankelijk met potlood en pen, later met olieverf en aquarel. Hij probeerde 
verschillende technieken uit en combineerde die soms ook. Zijn thema’s zijn zowel 
realistisch als abstract. Ruimte en licht zijn belangrijk voor hem.  
Wiebe heeft op diverse plekken geëxposeerd, o.a. in Delft, Franeker, Haarlem, 
Leeuwarden en Heerenveen. Voor informatie: j. boter@ziggo.nl, aukefaber@live.nl en 
gerwie@hetnet.nl Rondleiding voor belangstellenden op vrijdag 23 januari om 10:30 uur 
 
Kopij Lever kopij voor de maandbrief of Kerk in Stad (KiS) tijdig aan. – maandbrief: kopij 
voor de volgende maandbrief (januari 2026) graag uiterlijk zondag 18 januari sturen naar 
Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com of scriba@defontein.info 
- KiS: kopij voor Kerk in Stad nr. 2 uiterlijk zondag 25 januari vóór 18.00 uur sturen naar: 
wijkberichten@defontein.info 
Mailadres scriba van De Fontein Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: 
scriba@defontein.info te sturen. 
 

MEDEDELINGEN UIT DE BRON 
Meditatie in De Bron 
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u welkom voor meditatie in De Bron 
(Bentismaheerd 1a). De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 26 januari.  
Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, van 20:00 tot 21:00 uur is de meditatie. 
We starten met lichaamswerk, om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even 
los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld. Zo’n uur daaraan 
aandacht geven vindt menigeen een rustpunt. Afhankelijk van de temperatuur adviseren 
wij u om warme kleding aan te trekken en/of een warm plaid mee te nemen. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden, aanmelden mag maar hoeft niet. 
Meer informatie: Jan Knot, tel. (06) 36 58 57 76 
 
Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar 
hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één 
van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, e-
mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84. 
  
Koffie inloop 
De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10:00-12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 
14:00-16:00 uur geopend voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. 
Van harte uitgenodigd! 
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