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Afbeelding voorkant:  
Icoon van de oudtestamentische Drievuldigheid of De Gastvrijheid van Abraham, 
Andrej Roebljov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Ds. Alexandra Matz – voorganger 
Karina Davidse – ouderling 
Marten v.d. Toren – diaken 
Mannes Hofsink - organist 
Jan-Ger Knot – lector 
Andries Jekel – koster 
Adrie Huttenga – geluid 
Joanneke Smeenk - beeld 
 
 
  



VOORBEREIDING 
 
- Orgelspel 

- Welkom 

- Stilte 

- De tafelkaarsen worden ontstoken  

o.: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid  
 

                    Allen gaan staan 

- Openingslied: ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’ – NLB 8a 
 

 
 

2 Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 

ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 

 

3 Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht, 

wat is dan niet het mensenkind 

dat Gij het kent en zo bemint. 

 

4 Geen sterrenhemel houdt hem 

klein; 

de mens mag vorst der aarde zijn. 

Gij kroont hem als uw bondgenoot 

en maakt hem bijna god’lijk groot. 

 

5 Al wat op aarde is laat Gij 

zich buigen voor zijn heerschappij. 

De dieren komen in een stoet 

hem hoog en breed al tegemoet. 

 

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

want op de aard’ is wijd en zijd 

het mensenkind uw majeste



      Bemoediging en drempelgebed  
o: Onze hulp is in de naam van de Heer  

a: die hemel en aarde gemaakt heeft  

o: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a: en niet loslaat het werk van zijn handen  
o: …………………………………………………………  
    door Jezus Christus onze Heer  
a: Amen  

 
               Allen gaan zitten 

Kyrie en Gloria 
 

- Kyriëgebed 
 
- Glorialied: ‘God in den hoog’ alleen zij eer’ - NLB 302 

 

 
 
2 U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 

3 O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm u over allen.



 
4 O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus’ dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
 

RONDOM HET WOORD 

- Groet  
v: De Eeuwige zal bij u zijn  

a: Ook u zal God bewaren  

  
- Gebed van de zondag  

v:…………………………………………  
   door Jezus Christus onze Heer  
g: Amen  

 
- Verhaal van Mirjam en Micha, gevolgd door het lied  
 

 

 



- Eerste lezing: Genesis 18: 1-8 

1De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op 
het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2Toen hij 
opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk 
snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3en zei: ‘Heer, wees 
toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4Ik zal wat water voor u 
laten halen zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de 
boom intussen gemakkelijk. 5Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u 
weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u 
immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Dat is goed, ga 
uw gang.’ 

6Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie 
schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 7Daarna snelde hij naar de 
kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een 
knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8Hij haalde boter en melk, nam 
het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, 
bleef hij bij hen staan onder de boom. 

 

- Antwoordpsalm: ‘Wie zult Gij noden in uw tent’ – NLB 15 
 

 
 
2 Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 

die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of 
smaden. 



3 Slechts zij die U verwerpen, Heer, 
die zijn verwerp'lijk in zijn ogen; 
maar wie U vrezen geeft hij eer, 

hij breekt zijn eden nimmermeer, 
hij woekert niet met zijn vermogen 

 
4 Wie mag te gast zijn in uw tent, 
wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
nooit zal hij wank'len en bezwijken. 

 
- Evangelielezing: Johannes 14: 8-20 
 

8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we 
niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, 
Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je 
dan om de Vader te mogen zien? 10Geloof je niet dat Ik in de Vader ben 
en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie 
spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 11Geloof 
Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof 
het dan om wat Hij doet. 12Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij 
vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers 
naar de Vader. 13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, 
zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar 
wordt. 14Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen. 

15Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16Dan zal Ik de Vader 
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, 
want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij 
blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik 
kom bij jullie terug. 19Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer 
zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen 
leven. 20Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij 
zijn en dat Ik in jullie ben.  
 
- Schriftlied: ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’ - NLB 839 
 



 
 
2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. Refrein 
 
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. Refrein 
 
4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. Refrein 

 
- Overweging 
 
- Lied: ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ – NLB 706 



 
 
2 Zie het gezicht van deze Drie: 
een kind in Bethlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond 
buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid 
wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, 
ook daar leidt God ons uit. 

 
3 Zing mee, wij zijn door deze Drie 
in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft 
te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend 
van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last 
ons afgenomen is. 

 
4 Wij dansen mee met deze Drie, 
op weg van feest tot feest. 
Een jubelzang gaat in het rond 
om Vader, Zoon en Geest. 
De liefde, het geloof, de hoop, 
zij leiden tot dit lied: 
verweven met ons leven is 
de dans van deze Drie! 

 
- De kinderen komen terug 
 

 



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  

 
- Mededelingen door de diaken  

  
- Inzameling  

  1e Collecte: Ziekenhuispastoraat 

  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

Voor uitleg zie zondagsbrief 
 

- Gebed over de gaven  

 
Voorbeden met als acclamatie:  

  
 
 

- Stil gebed 
 
- Onze Vader  
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.  

NBV21 

 

ZENDING EN ZEGEN                   Allen gaan staan 

Slotlied: ‘God zal je hoeden’ - NLB 426  
 



 
driemaal 

- Zegen 
v.: … 
 

 
 
- Orgelspel 
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COLLECTES 
De 1e collecte is bestemd voor het ziekenhuispastoraat UMCG 
De ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg 
voor mensen die voor korte of langere tijd in het UMCG zijn opgenomen. Het gaat 
veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- 
en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op 
afstand van de vertrouwde omgeving. Het gaat hier niet alleen om kerkelijke 
patiënten: ieder mens weet zich geconfronteerd met geloofs- en levensvragen in 
tijden van ernstige ziekte. Deze predikanten worden maar gedeeltelijk betaald door 
het UMCG. De rest van de middelen moet van elders komen. Wat is het daarom 
mooi dat we als Groningse protestantse kerk deze dienst aan zieken kunnen 
ondersteunen! Via de classicale werkgroep ziekenhuispastoraat komt uw bijdrage 
op de goede plek terecht. 
 
De 2e collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen 
gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons 
beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De kosten gericht op ouderenwerk in onze 
gemeentes. Onze predikanten, werkers en vrijwilligers besteden veel tijd aan 
bijvoorbeeld ouderen pastoraat en -bezoek. Dit is een waardevolle manier van 
kerkzijn met elkaar. Met uw bijdrage levert u rechtstreeks een financiële bijdrage 
aan dit doel. Zo bouwt u mee aan de toekomst van de Protestantse Gemeente 
Groningen. 
 
De kinderdienst wordt vanmorgen verzorgd door Deranda voor de oudste- en 
Maurits voor de jongste kinderen.  
Op 2 juni wordt Fabian Glas 2 jaar! 
 
Kinderoppas –  wordt door Coos en Mathilde verzorgd. 
 
Koffietafel - Deze wordt klaar gemaakt door Linda Rijks en Elly Jagersma 
 



HEBT U INFORMATIE over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon 
een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly 
Jagersma, e-mail ellyjagersma@outlook.com 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw Brink-Lommert aan de 
Vondellaan, zij is 27 mei 96 jaar geworden. 
   
Na de dienst van vanmorgen is er een Gemeenteberaad. 
 
LOOP MEE OF DONEER 
NACHT van de Vluchteling – team Diaconie in Stad 
Tijdens de Nacht van de Vluchteling lopen duizenden mensen in verschillende 
steden 10, 20, 40 of 50 kilometer in solidariteit met mensen op de vlucht en voor 
acute noodhulp wereldwijd. Op zaterdag 20 juni doet ook team Diaconie in Stad 
mee. Wij lopen mee omdat we niet stil kunnen blijven staan bij onrecht. Vanuit ons 
geloof willen we solidair zijn met mensen op de vlucht en bijdragen aan een wereld 
waarin hun stemmen gehoord worden. Loop je met ons mee? 
Als team lopen we de 10-kilometerroute, met een starttijd tussen 17.00 en 17.30 
uur. Start en finish zijn bij Stadslab Groningen. Samenlopen betekent elkaar 
aanmoedigen en zichtbaar maken dat we dit niet alleen doen. 
Meelopen lukt niet, maar wil je wel steunen? 
Een donatie is van harte welkom. De opbrengst gaat volledig naar noodhulp voor 
vluchtelingen wereldwijd. 

     Aanmelden en doneren kan via: 
https://www.nachtvandevluchteling.nl/teams/diaconie-in-stad 
We hopen met een zo groot mogelijke groep PGG-ers en andere betrokkenen de 
route te lopen. Loop mee, sponsor ons, of doe beide – elke stap telt. 
Erwin Landman seccvd@pg-groningen.nl 
  
Zondag 7 juni 17.00 uur Nieuwe Kerk 
Het Cantate Consort voert samen met het Grieg pianoduo de Symphonie des 
Psaumes van Igor Strawinsky uit. 
Het Cantate Consort staat onder leiding van Jelte Hulzebos. 
Het Grieg pianoduo bestaat uit Elles van der Heide en Siebert Nix. 
Voorganger: ds. Alexandra Matz 
Organist: Mannes Hofsink 
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HULP GEVRAAGD BIJ OPMAAK LITURGIEBOEKJES  
Voor iedere zondag is er een liturgieboekje met liederen en teksten. Het 
samenstellen en vormgeven daarvan kost iedere week behoorlijk wat tijd. 
Daarom zijn we op zoek naar een klein groepje gemeenteleden dat deze taak op 
zich wil nemen. 
 
Wat zoeken we? Mensen die: 
• feeling hebben met liturgie (of daar graag meer over willen leren);  
• goed met Word kunnen werken;  
• nauwkeurig zijn en oog hebben voor detail.  
 
Het gaat niet om het bedenken van de inhoud van de dienst, maar bijvoorbeeld 
om liedteksten netjes in te voegen, teksten goed opmaken en controleren of alles 
klopt. Lijkt het je mooi om op deze manier bij te dragen aan onze kerkdiensten? 
Neem dan contact op met ds. Alexandra Matz (a.matz@nieuwekerk.org) 
De zondagsbrief met mededelingen blijft overigens gewoon met veel zorg 
samengesteld worden door Lida Duzink. 
 
Op zondag 14 juni zijn we terug met de 4e editie van het Zinnig Zomer Festival: 
een gratis kleinschalig festival waarbij we het sociale weefsel van de stad 
zichtbaar willen maken en versterken door elkaar te ontmoeten. 
Het grasveld van de Nieuwe Kerk komt tot leven met sociale initiatieven, heerlijk 
eten, muziek en workshops (zoals mosterd maken!) – een dag om de mensen en 
projecten te vieren die Groningen tot thuis maken. Maak kennis met onder meer 
de Textielhub, stichting Present, Humanitas Café en Tuinderij Eikemaheert. Neem 
je vrienden en familie mee en breng een leuke zondag met ons door! 
Het Zinnig Zomer Festival wordt georganiseerd door Mosterd, hét initiatief voor 
twintigers en dertigers van de Protestantse Gemeente Groningen, dat tot doel 
heeft onverwachte ontmoetingen te creëren en ruimte te maken voor creativiteit 
en geloof. Door het jaar heen organiseren we verschillende toffe activiteiten, maar 
de basis Mosterd na de Maaltijd, waar we om de week samen een betaalbare, 
gezonde maaltijd delen, gevolgd door een creatieve, verdiepende activiteit. 
Iedereen is altijd welkom! Volg ons op Instagram voor updates: 
@mosterd.groningen. 
 

DE HONGERIGEN VOEDEN EN DORSTIGEN LAVEN 
zondag 7 juni 10:00 - 11:00 uur 

Deze zondag is alweer de laatste in een serie rond de werken van barmhartigheid. 
We staan stil bij de hongerigen voeden en de dorstigen laven. De dienst wordt 

ingevuld in samenwerking met Annemarie van der Vegt, pastor bij het 
straatpastoraat. 
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