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Wezen zullen mijn ogen en mijn hart daar 
al de dagen 
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16 februari 2025 



 
Afbeelding:  

De woorden ‘Wezen zullen mijn ogen en mijn hart daar al de dagen’ (1 Kon. 
9,3) verwijzen naar de tempel van Salomo in Jeruzalem, maar krijgen een 
nieuwe betekenis als Jezus zich richt tot zijn leerlingen: ‘Gelukkig jullie die 
arm zijn, wamt voor jullie is het koninkrijk van God (Luc. 6, 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan deze dienst werken mee: 

Marjanne Binsbergen, ouderling 
Hilbert Annen, diaken 
Ipe van der Deen, lector 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Mannes Hofsink, cantor – organist 
Marieke van der Wal, voorzang 
Adrie Huttenga, geluid 
Joanneke Smeenk, beeld 
Alexander Brands, koster 
 



 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 

Welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid   
            Allen gaan staan 

Lied: ‘Ik hunker, o God naar uw huis’- Liedboek 84c 

 

2 O God, hoor hoe ik tot U bid: 
geef, tot ik aan uw tafel zit 
dat U mij als een zon zult leiden. 
Met U als schild ben ik niet bang. 
Al moet ik duizend dagen lang 
dwars door dit dal een weg bereiden: 
Als straks uw poorten opengaan 
dan zal ik op de drempel staan. 
 



 
Bemoediging en drempelgebed 
o.: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige                
a.: SCHEPPER EN BEHOEDER VAN ALLE LEVEN               
o.: Maak ons toegewijd aan waar uw hart naar uitgaat: 
     een wereld waarin recht wordt gedaan 
     aan al wat leeft en niet bij machte is om recht te halen. 
     Vervul ons met uw liefde. 
     Hoe zouden wij anders onszelf onder ogen durven komen? 
     Laat ons voor niemand buigen, God, 
     maar laten wij U loven met hart en ziel, 
     met stem en tegenstem  
a.: AMEN                                
                                                       
           Allen gaan zitten 
 

Kyrie en Gloria 

o.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming  
     over de nood van de wereld 
     en laten wij hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw  

 



 
Liedboek 299e 



RONDOM HET WOORD 

Gebedsgroet 
v.: De Eeuwige zal bij U zijn 
a.: OOK U ZAL GOD BEWAREN 
 
Gebed van de zondag 
 
verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 
Oudtestamentische lezing: 1 Koningen 9, 1 – 9 (NBV21) 

1Toen Salomo de bouw van de tempel voor de HEER en van het koninklijk paleis 
voltooid had, en ook al zijn andere bouwplannen ten uitvoer had 
gebracht, 2verscheen de HEER hem een tweede keer, zoals Hij hem ook in 
Gibeon was verschenen. 3De HEER zei tegen Salomo: ‘Ik heb het smeekgebed 
dat je tot Mij gericht hebt gehoord. Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot 
heilige plaats gemaakt, om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets van 
wat daar gebeurt zal Me ontgaan; Ik zal alles ter harte nemen. 4En wat jezelf 
betreft, als jij Mij met heel je hart oprecht toegewijd blijft, zoals je vader 
David dat was, als je alles doet wat Ik je opdraag en je altijd houdt aan mijn 
bepalingen en rechtsregels, 5zal Ik ervoor zorgen dat jouw koninklijke troon in 
Israël nooit wankelt, zoals Ik je vader David heb beloofd toen Ik hem zei dat er 
altijd een van zijn nakomelingen op de troon van Israël zou zitten. 6Maar 
mochten jullie of je nakomelingen je van Mij afwenden en je niet houden aan 



de geboden en bepalingen die Ik jullie heb opgelegd, en in plaats daarvan 
andere goden gaan vereren en voor hen neerknielen, 7dan zal Ik de Israëlieten 
verdrijven van het grondgebied dat Ik hun gegeven heb en wil Ik niets meer 
weten van deze tempel, die Ik voor mijn naam heb geheiligd. Israël zal dan bij 
alle volken het mikpunt worden van hoon en spot, 8en van deze tempel zal 
alleen een puinhoop overblijven, zodat ieder die er voorbijkomt zal huiveren en 
sissen van afschuw. En wie zich afvraagt waarom de HEER zo tegen dit land en 
deze tempel is opgetreden, 9zal als antwoord krijgen: “Omdat ze zich hebben 
afgewend van de HEER, hun God, die hun voorouders uit Egypte heeft geleid, en 
zich aan andere goden hebben vastgeklampt. Ze zijn andere goden gaan vereren 
en hebben voor hen neergeknield, en daarom heeft de HEER hun al deze 
rampspoed bezorgd.”’ 
 
Antwoordpsalm: ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’ – Liedboek 999 

 



Epistellezing: 1 Korintiërs 3, 10 – 18 (NBV21) 

10Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een 
kundig bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. 
Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. 11Want niemand kan een ander 
fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf –, 12maar op dat fundament 
kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen óf met hout, hooi 
en stro. 13Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd; op de 
dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht 
worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14Wanneer 
iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15Wanneer het 
verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal worden gered, maar als 
het ware door het vuur heen. 
16U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw 
midden woont? 17Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, 
want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf. 18Laat niemand zichzelf 
bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij 
eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. 

Alleluja 

II allen 

 

I voorzang 

Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je 
waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen 
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 

            Joh. 21, 18 

II 

 

 

  



Evangelielezing: Lucas 6, 17 – 26 (NBV21) 

17Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar 
het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, 
evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek 
van Tyrus en Sidon. 18Ze waren gekomen om naar Hem te luisteren en zich van 
hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine 
geesten werden genezen. 19De hele menigte probeerde Hem aan te raken omdat 
er kracht van Hem uitging en Hij iedereen genas. 
20Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, 
want voor jullie is het koninkrijk van God. 21Gelukkig jullie die nu honger 
hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult 
lachen. 22Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de 
Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk 
halen. 23Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie 
zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de 
profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. 
24Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. 25Wee jullie die nu 
verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je 
zult treuren en huilen. 26Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je 
spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze 
behandeld. 

Lied: ‘Verdoofd en schamper’ – Liedboek 924 

 



2 Uw naam ons eertijds aangezegd 
volhardt in onze oren 
opdat wij doen het volste recht 
en zijn uit U geboren -  
‘de minste een naaste zijn’: 
dat woord heeft zin gegeven 
ons angstbeladen leven. 

 
3 Die gaan de wegen van uw woord 

geen lot is hen beschoren 
dan Gij, Gij plant hun adem voort 
uw land zal hen behoren. 
Woestijnen gaan in dauw gedrenkt 
geluk zal wedervaren 
aan wie verworpen waren. 

 
Overweging 
 
Lied: ‘Een mens te zijn op aarde’ – Lied 538 

 
 
 



2 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

 
3 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 

 
4 Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
de kinderen keren terug 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  
  1e Collecte: Omzien naar gevangenen  
  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk  

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

Gebed over de gaven 

 
 
 



Voorbeden 
   na de woorden: ‘tot u bidden wij’ 

 
           Liedboek 368e 
Stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TENSLOTTE 

           Allen gaan staan 

Slotlied: ‘Rechter in het licht verheven’ – Liedboek 1008 

 

2 Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 
3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 

Zegen en zending 
I voorzang 

God zegene jou met het licht van zijn ogen, 
God zegene jou met zijn woord onderweg, 
God zegene jou met brood van genade. 
Ga in vrede met een last van licht. 



 
Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ZONDAGSBRIEF  -   16 FEBRUARI 2025 

DE BRON – DE FONTEIN – DE NIEUWE KERK 
 

 
COLLECTES 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie – Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die naar hen en hun 
familie omzien, hen bezoeken tijdens de detentie en een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. 
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om 
te werken naar herstel.  

De 2e collecte is voor het Stedelijk Kerkenwerk. 
Proefplekken, dat zijn initiatieven. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten 
uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Het instandhouden van meerdere 
vierplekken in onze stad. We zijn erg blij dat we op meerdere plekken in de stad dicht bij 
mensen kunnen zijn. Daar kunnen we relevante kerkelijke activiteiten houden, diaconale 
initiatieven ontplooien en er zijn voor mensen in en om de kerk. Met uw bijdrage levert u 
rechtstreeks een financiële bijdrage aan dit doel.  
 
De Kinderdienst wordt geleid door Marieke (voorjaarsvakantie 1 groep) 
 
De Kinderoppas wordt verzorgd Roele/Alina. 
 
De Koffietafel wordt verzorgd door Auk Bakker en M. Heeres. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen vanuit de Bron gaan ter bemoediging naar Wim en Alet Leseman in 
Zuidwolde.  
Vanuit de Fontein gaan bloemen naar mevrouw Meter uit de Noorderkroonstraat.  
De Nieuwe Kerk verzorgt bloemen voor Jan van der Molen,   Westersingel, , hij heeft zijn 
25-jarig jubileum bij de Archieven van de Protestantse Gemeente gevierd. En er gaan 
bloemen naar mevrouw Diny Vink aan de Pelsterstraat. Zij werd 17 februari  98 jaar! 
 
BEDANKT 
Voor mijn 91ste verjaardag werd een mooi boeket bloemen bij mij bezorgd. 
Heel, heel hartelijk dank. met vriendelijke groet  Renze Wielstra. 
 



Zeer bedankt voor de fraaie bloemen die Elly Jagersma ons kwam brengen i.v.m. ons 55-
jarig huwelijk! Pieter en Marijke Bootsma. 
 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik mocht krijgen van de Nieuwe Kerk. Na ruim 
2 jaar post- Covid en niet meer in de kerk aanwezig kunnen zijn, geeft dit het gevoel er 
toch nog bij te horen! Nienke Verheij. 
 
GEBOREN 
Op donderdag 30 januari is Eelke, zoon van Mathilde en Coos Engelsma geboren. 
Vanwege een moeilijke start verblijven Eelke en Mathilde nog in het ziekenhuis. De hoop 
is dat ze spoedig thuis zullen komen. 
Op dinsdag 6 februari is Daan Theodoor Luurtsema geboren, zoon van Elizabeth en Bas 
Luurtsema-Moorlag. Beide echtparen van harte gefeliciteerd! 
 
UITNODIGING VOOR NIEUWKOMERS. 
Bent u de afgelopen periode lid geworden van de protestantse wijkgemeente van de 
Nieuwe Kerk, of bent u op een andere manier geïnteresseerd geraakt in onze wijk 
gemeente, dan nodigen wij u graag uit voor een nadere kennismaking. 
Misschien bent u al eens in de kerk geweest of kent u het monumentale gebouw alleen 
van de buitenkant. Op zondag 2 maart 2025, direct na de ochtenddienst van 10.00 uur, 
krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met andere nieuwkomers en mensen die al 
langer betrokken zijn bij de Nieuwe Kerk. Wij nodigen u graag uit voor deze 
kennismaking. Het programma is als volgt: 
11.00 uur - na de dienst verzamelen we bij de paaskaars, we drinken in een  afzonderlijke 
ruimte koffie/thee, korte kennismaking, informatie ,verwachtingen, vragen kunnen 
stellen. 12.00 uur mogelijkheid voor een rondleiding. We hopen u van harte te 
ontmoeten op zondag 2 maart. Graag tot dan, namens de kerkenraad N.K. 
 
MOMENT VAN BEZINNING 
Op Aswoensdag (5 maart) zal er in de Martinikerk een moment van bezinning zijn. Op deze 
manier willen we samen beginnen met de veertigdagentijd. Na het avondgebed zal er een 
sobere maaltijd zijn. Het avondgebed en sobere maaltijd zijn een samenwerking tussen de 
Nieuwe Kerk, het Stadsklooster en de Martinikerk. Om te zorgen dat er voor iedereen 
genoeg eten is willen we vragen om je aan te melden met onderstaande link als je wilt 
mee eten. Mocht je willen helpen met koken dan kun je dit ook 
aangeven. https://forms.gle/8wiomxHnxBNc7ray9 
 
UITNODIGING 
Op vrijdag 7 maart wordt er een gezellige, feestelijke avond georganiseerd. 
We nodigen iedereen in en rondom de Nieuwe Kerk hiervoor uit. Een avond genieten 
met muziek, verhalen, laat u verrassen…. We hopen u dan te ontmoeten.  
U bent welkom vanaf 19.45 uur in de Nieuwe Kerk. Aanvang 20.00 uur.  De Kerkenraad. 



CHORAL EVENSONG  zondag 16 februari 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
Op 16 februari is er om 17.00 uur weer een Choral Evensong in de Nieuwe Kerk 
Groningen. Met werk van o.a. Whitlock, Sumsion en Balfour Gardiner, door Choral Voices 
o.l.v. Daniël Rouwkema. Voorganger is Alexandra Matz; organist is Mannes Hofsink. 
 
KERK IN ACTIE (vroeger werelddiaconaat) 
Zij organiseert nog steeds de actie voor het inzamelen van postzegels en kaarten. 
In 2024 was de opbrengst =/- 30.000 euro. Een mooi bedrag dat we samen hebben 
gespaard. Doet u/jij ook weer mee? In de Nieuwe Kerk kan het ingeleverd worden, elke 
zondag in het kastje links bij de ingang van de kerk. Finny Bosma 
	
Uitnodiging avondgebed en sobere maaltijd.  
Op aswoensdag (5 maart) zal er in de Martinikerk een moment van bezinning zijn. Op deze 
manier willen we samen beginnen met de veertigdagentijd. Na het avondgebed zal er een 
sobere maaltijd zijn. Het avondgebed en sobere maaltijd zijn een samenwerking tussen de 
Nieuwe Kerk, het Stadsklooster en de Martinikerk. Om te zorgen dat er voor iedereen 
genoeg eten is willen we vragen om je aan te melden met onderstaande link als je wilt 
mee eten. Mocht je willen helpen met koken dan kun je dit ook 
aangeven. https://forms.gle/8wiomxHnxBNc7ray9 
 
VACATURE OUDERLING COMMUNICATIE 
De Kerkenraad zoekt een nieuwe ouderling met bijzondere opdracht communicatie. Wil 
jij op deze manier bijdragen? 
Je coördineert de communicatie in en rond de Nieuwe Kerk. Je wilt graag weten wat er 
speelt bij de mensen van de Nieuwe Kerk en vindt het fijn ook anderen daarin te laten 
delen. Je brengt de gemeente op de hoogte van discussies en besluiten in de kerkenraad. 
Je bundelt nieuws voor de website van de Nieuwe Kerk en die van Kerk in Stad. Je bent 
met andere vrijwilligers betrokken bij PR rond evenementen als de Kinderkerstnacht en 
Drama in de Nieuwe Kerk. Meer informatie? Mail scriba@nieuwekerk.org. 
 
DEEL JE NIEUWS VIA SCIPIO 
In de Nieuwe Kerk gebruiken we de Scipio-app om nieuws te delen en dingen te regelen. 
Via https://www.scipio-app.nl/download/ kun je de app downloaden. Op 
nieuwekerkgroningen.nl/scipio staat uitleg. Vragen en correcties op jouw gegevens kun 
je doorgeven via scipio@nieuwekerk.org. 
 
SCIPIO EN PRIVACY 
In Scipio kunnen meelevende leden van de Nieuwe Kerk de persoons- en adresgegevens 
van andere meelevende leden inzien. Dit vergemakkelijkt het onderling contact. Deze 
gegevens zijn niet openbaar. Is er een reden om (delen van) je persoonsgegevens voor 
andere NK-leden te verbergen? Doe het bij voorkeur zelf in de app, of schrijf 
scipio@nieuwekerk.org. Let op! Standaard staan deze gegevens op zichtbaar. 



DRAAG OOK FINANCIËEL BIJ 
Wat is de kerk jou waard? De Nieuwe Kerk voegt wat toe in Groningen. En dat is mede 
mogelijk door het geld dat wij samen bijeenbrengen. Maar onze bijdragen blijven achter, 
ook na alle inflatie, loon- en energiekosten van de afgelopen jaren. Wil ook jij eens bij 
jezelf nagaan of je bijdrage nog passend is? Via http://kerk050.nl/kb25 kun je je bijdrage 
aan de Actie Kerkbalans doorgeven. Je registratienummer vind je in een email die je op 
16 januari gekregen hebt of de papieren brief. Geen email gekregen? Misschien sta je 
niet juist in de administratie. Mail Alexander Brands via alexander_brands@yahoo.com. 
Je kunt trouwens ook in de Scipio-app je bijdrage doorgeven: even in je profiel wisselen 
van Nieuwe Kerk naar PGG, dan vind je onderaan de Kerkbalans. 

 
Pracht en Praal? 

zondag 23 februari 10:00 - 11:00 Nieuwe Kerk 
We vervolgen onze lezingen over koning Salomo, met vandaag het verhaal over 
het bezoek van de koningin van Seba. Een verhaal dat overloopt van pracht en 

praal, maar ook een verhaal met ironie en een kritische noot. 

Lezing uit 1 Koningen 10: 1-13. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren en 
het orgel wordt bespeeld door Mannes Hofsink. 

Dit wordt een feestelijke dienst omdat er twee kleine kinderen zullen worden 
gedoopt: Evi van Eijk, dochtertje van Rachelle van den Oudenaller en Christiaan 

van Eijk, en Misha Landman, zoontje van Jantine Landman-Zuur en Erwin 
Landman. 

Ook neemt Albert Joosse afscheid als ouderling. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDEDELINGEN UIT DE BRON 
 

MEDITATIE IN DE BRON 
Escapisme is ontsnappen aan je eigen gedachten en gevoelens. Mediteren is dan zo’n 
mogelijkheid. Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u welkom voor 
meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a).   
De eerstvolgende meditatie vindt plaats op maandagavond 24 februari. 
Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, van 20:00 tot 21:00 uur is de meditatie. 
We starten met lichaamswerk, om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even 
los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.  
Zo’n uur daaraan aandacht geven vindt menigeen een rustpunt.  
Afhankelijk van de temperatuur adviseren wij u om warme kleding aan te trekken en/of 
een warm plaid mee te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden. 
Aanmelden mag, maar hoeft niet.  
Meer informatie: Jan Knot, tel. (06) 36 58 57 75 
 
SCHOONHEID MET EEN ZIEL OP ZONDAG 23 FEBRUARI.  
Op de vierde zondag van de maand staan de vieringen van Schoonheid met een Ziel in het 
teken van beeldende kunst.  
Het thema van dit seizoen is : Streetwise. In elke viering wordt aandacht geschonken aan 
een beeld uit de binnenstad. Op 23 februari staan we stil bij het Werkmanmonument van 
kunstenaar Armando: de grote afgeknotte boom in brons, die in 1995 op de Heresingel 
een plek heeft gekregen.   
Voorganger is ds. Jan Willem Nieboer. Musicus is Jan de Roos.  
U bent allen van harte welkom vanaf 16.30 uur; dan staat de thee voor u klaar!  
Martinikerk 17.00 uur 
 
Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar 
hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.   
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de 
bloemengroet, Gera Berends,  
via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84. 
 
Koffie inloop 
De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10:00-12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 
14:00-16:00 uur geopend voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. Van harte uitgenodigd! 
 
 

 
 



MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN 
 

Bij de overige vieringen 
Op 23 februari zal ds. Alberte van Ess voorgaan. Organist is Carel van Aurich. 
 
Pastorale zorg 
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een 
praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met: 

• Hessel Boersma (T: 06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com) 
• Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl)  

Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan 
contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. 
 
VEERTIGDAGENTIJDKALENDER 2025 
De Kerst is nog maar amper achter de rug en er wordt alweer gewerkt aan de 
Veertigdagentijdkalender voor Pasen. Ook dit jaar wordt er weer een kalender gemaakt 
door een aantal kerken uit de stad. De Fontein doet daar ook aan mee. 
Het wordt weer een afwisselende en inspirerende kalender ter voorbereiding op de tijd 
voor Pasen. 
De Veertigdagentijd begint op woensdag 5 maart en eindigt op Paaszondag 20 april. 
Het thema voor de kalender is dit jaar 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'.  
Vanaf komende zondag 26 januari komt er een intekenlijst te hangen op het prikbord in de 
hal. De kalender gaat 6 euro kosten en de opbrengst gaat naar INLIA, een stichting die 
opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. De daadwerkelijke verkoop 
van de kalender is op zondag 23 februari en zondag 2 maart na de kerkdienst in de hal. 
Graag dan met contant geld betalen. Komt u niet in de kerk en wilt u wel graag een 
kalender, dan kunt u ook mailen; sita.hiemstra@gmail.com of bellen; 050-5715935 
Doet u mee om deze kalender tot een succes te maken? 
Namens de werkgroep diaconaat, Sita van Putten 
Film in De Fontein: ‘Piccolo corpo’ (2021) 
Op donderdagavond 27 februari (19.00 uur) draait ‘Piccolo corpo’. De film gaat over de 
belevingstocht van Agatha, de moeder van het doodgeboren kindje. Omdat het niet heeft 
geleefd, mag het geen naam hebben en niet worden gedoopt. Om de ziel van haar 
dochtertje te redden onderneemt Agata een gevaarlijke, maar ook spirituele reis naar 
een heiligdom in de bergen. Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie 
en thee klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Vooraankondiging: Euthanasie in protestants perspectief 
Een minisymposium over dit onderwerp op zaterdag 8 maart 2025. 
In het ochtendprogramma zal Theo Boer een inleiding houden met de titel ‘Theologische 
en ethische noties bij euthanasie en hulp bij zelfdoding’.  



Theo Boer is hoogleraar Ethiek van de Gezondheidszorg aan de Protestantse 
Theologische Universiteit te Utrecht, van 2012-2024 in Groningen. Van 1987-2001 werkte 
hij bij het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht van de Universiteit Utrecht, van 
2005-2014 was hij lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, en sinds 2017 is 
hij lid van de Gezondheidsraad.  
Voor de Protestantse Kerk schreef hij het boekje Eind goed. Een protestantse visie op 
euthanasie in Nederland (KokBoekencentrum 2021).  
Waar: buurtkerk de Fontein, Eikenlaan 255 Groningen  
Wanneer: zaterdag 8 maart met inloop met thee en koffie vanaf 10.30. Om 11.00 uur de 
inleiding. Het middagprogramma zal in het teken staan van uitwisseling. Verdere info 
volgt nog. 
 
Buurtkerkprogramma 
 

Maandag 9.30 – 12.30                Jasmijn 
13 – 17 u                     Together Groningen 

Dinsdag 18 feb., 14 u               Brei- en haakclub 
Woensdag 10 – 12 u                     Open kerk met koffieochtend 

13 – 17 u                     Together Groningen 
Donderdag 10 – 12 u                     Open kerk en Loket levensvragen 

10 – 12 u                     De Praattafel – telefonisch spreekuur 
27 feb., 19 u                Film in De Fontein: ‘Piccolo corpo’ (2021) 

 
Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: www.defontein.info. 
 
 
Vakantie van uw buurtpastor 
Tijdens de voorjaarsvakantie zal ik een aantal dagen afwezig zijn: van donderdag 13 tot 
en met zondag 23 februari. Ruth Pruis 
 
Kopij 
Kopij voor de volgende maandbrief (maart 2024) kunt u tot maandag 17 februari 
aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com. 
 
Mailadres scriba van De Fontein 
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres: 
scriba@defontein.info te sturen. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


