
8 december 2024 
2e zondag van Advent 

 
Nieuwe Kerk 

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

 

Gretha Klaver, ouderling van dienst 

Erwin Landman, diaken van dienst 

Adrie Huttenga, lector 

ds.Ynte de Groot, voorganger 

Mannes Hofsink, organist 

Desiree Bos, geluid 

Wim Wierenga, beeld 

Elsbeth Vonkemand, koster 

 

e.v.a. 

 

 

 



VOORBEREIDING 

 

-  Orgelspel -  Welkom - Stilte 

- De tafelkaarsen worden ontstoken 

- Zingen Psalm 80: 1 en 2 

 
Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 
 

Bemoediging en drempelgebed  

o.:  Onze hulp is in de naam van de HEER  

a.:  die was, die is, die komt  

o.:  Wij zien uit naar de dag 

 waarop het duister wijkt voor uw licht en uw liefde.   

a.:  Laat in ons de liefde groeien 

 die het onrecht weerspreekt 

 en de haat teniet doet 

o.:  Laat Christus onze vreugde zijn  

a.:  Hij is nabij!  



Kyrie  v.:  Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen  

        over wie vervallen aan het duister. 

 
 

Christe eleison,   Kyrie eleison, 

nog is niet verstomd  wees genadig, Heer! 

ons verlangend roepen  Breng ons naar de morgen 

dat Gij spoedig komt!  wacht niet langer meer! 

 

RONDOM HET WOORD 

- Groet v: De Eeuwige zal bij u zijn 

g: Ook u zal God bewaren 

 
- Gebed van de zondag  

v:………………………………………… 

   door Jezus Christus onze Heer 

g: Amen 

 

- Een kind steekt de adventskaars aan. 

Twee kaarsen helpen hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Luister naar een nieuw geluid: 

roep met ons de vrede uit. 

 

- Mirjam en Micha verhaal 

 

 

- Zingen: ‘Wij hopen op een teken’ 
Tekst: Erik Idema / Melodie: Nu daagt het in het oosten 



 
 Johannes laat zich horen, 

 een stem in de woestijn. 

 Er klinken grote woorden: 

 dat God dichtbij wil zijn. 

 
- Evangelielezing: Lucas 3: 1-6 

 

- Acclamatie – LB 339a 

 

Overweging 

Zingen Lied 444 

       1 Nu daagt het in het oosten 

 het licht schijnt overal: 

 Hij komt de volken trosten, 

 die eeuwig heersen zal. 

 

 



       2 De duisternis gaat wijken.     3 Zij, die gebonden zaten 

 van de eeuwenlange nacht. in schaduw van de dood, 

 Een nieuwe dag gaat prijken van God en mens verlaten  

 met ongekende pracht.  begroeten ’t morgenrood. 

 

       4 De zonne, voor wier stralen.  5 Reeds daagt het in het oosten, 

 het nachtelijk duister zwicht, het licht schijnt overal: 

 en die zal zegepralen,  Hij komt de volken troosten, 

 is Christus, ’t eeuwig licht! die eeuwig heersen zal. 

De kinderen komen terug 

GEBEDEN EN GAVEN  

 

- Diaconale mededelingen  

- Inzameling van gaven (zie zondagsbrief achterin deze liturgie) 

- Gebed over de gaven 

- Voorbeden en stil gebed 

 (na de woorden: ‘tot u bidden wij’) 

 
 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Nodiging 

Tafelgebed 

v Vrede met u allen 

g Vrede ook met u 

v De harten omhoog! 

g We heffen ze op tot de HEER 

v  Laten wij danken de Eeuwige, onze God. 

g  Het past ons de Eeuwige te danken   

 v (…)  

 

verheffen ook wij onze stem en zingen (Lied 404e) 



 v    (…) 

  dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 

  doet dit tot mijn gedachtenis’. 

 
   



  v  (…) 

    die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 

    waar wij om bidden met de woorden 
  
  a  Onze Vader in de hemel, 

    laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag  
het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 

 v  De vrede van de Heer zij met u allen 
 g  Zijn vrede zij ook met u. 
 v  Groet ook elkaar met zijn vrede… 

                     (wij wensen elkaar de vrede van Christus) 

      
 
- Delen van brood en wijn 

 
- Dankgebed 



ZENDING EN ZEGEN 
- Slotlied: Lied 439: 1 en 2 

 
            Bereid dan voor zijn voeten 

 de weg die Hij zal gaan; 

 wilt gij uw Heer ontmoeten, 

 zo maak voor Hem ruim baan. 

 Hij komt, - bekeer u nu, 

 verhoog de dalen, effen 

 de hoogten die zich heffen 

 tussen uw Heer en u. 

- Zegen  

 v.:… 

 g:   

  

- Orgelspel 
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COLLECTES 
1e collecte bestemd voor ZOA van noodhulp naar wederopbouw. 
ZOA werkt wereldwijd in 12 landen met een team van plm. 1000 
medewerkers. In crisisgebieden worden mensen geholpen die lijden onder 
oorlog of natuurgeweld. Het doel is om hen in staat te stellen om in vrede 
Een menswaardig bestaan te leiden. Dit vanuit de kernwaarden: trouw, de mens 

centraal stellen, rentmeesterschap en integriteit. 

De 2e collecte is voor het Stedelijk Kerkenwerk. 

Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt 

hierbij denken aan de kosten gericht op jeugdwerk in onze gemeentes. Onze 

predikanten werkers en vrijwilligers zijn nadrukkelijk bezig met vormen van kerkzijn 

die aansprekend zijn voor jeugdleden. Hier is tijd en geld voor nodig. Met uw 

bijdrage levert u rechtstreeks een financiële bijdrage aan dit doel. 

 

LIEF EN LEED 

Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen die ik kreeg voor mijn 85e 
verjaardag.  Jan van der Molen 
 
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik kreeg vanuit de Nieuwe Kerk,  
Greet Drost. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gaan met een groet en ter bemoediging naar Niels Kuiper, Bleekveld. 
En er gaan bloemen naar Joke Riemersma, met de hartelijke beterschapsgroeten. 
 
Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een 
bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, 
e-mail ellyjagersma@gmail.com 
 

mailto:ellyjagersma@gmail.com


- Marten en Karlijn verzorgen de oppasdienst. 
- De koffietafel wordt verzorgd door Thom Loonstra en Els Koning. 
 
CHRISTMAS CAROLS IN DE NIEUWE KERK 
Op zondag 15 december om 17.00 uur zal de Cantorij van de Nieuwe Kerk weer 
Christmas Carols zingen. Cantor Mannes Hofsink heeft een mooi programma 
samengesteld, dus u kunt met de Cantorij genieten van bekende en minder 
bekende Kerstmuziek. U wordt van harte uitgenodigd een aantal bekende 
Christmas Carols mee te zingen. Luuk Schuurman zal zijn medewerking verlenen 
door het orgel te bespelen en een aantal Carols te begeleiden. 
De kerk is open om 16.15 uur. Bij binnenkomst wordt u een glas Glühwein 
aangeboden. Van harte welkom op zondag 15 december!  
Toegang: gratis, na afloop is er een collecte. 
Plaats: Nieuwe kerk, Nieuwe Kerkhof 1 te Groningen. 
 
KOFFIEOCHTEND 
Lieve mensen van de koffieochtend, in de maand december wordt deze keer niet 
op de laatste dinsdag van de maand gehouden. Wij verplaatsen deze ochtend naar 
17 december 2024 a.s. Deze ochtend zal in het teken staan van kerst. Samen zullen 
we onder begeleiding wat kerstliederen met elkaar zingen, en ook wordt er een 
kerstverhaal verzorgd. Samen gaan we met elkaar genieten van een kop soep en 
kerstbrood. Deze ochtend zal tot ongeveer 13.00 duren. Wij hopen elkaar te mogen 
ontmoeten op deze dinsdag, en een ieder is welkom.  Frieda en Joke  
 
Beste ontvangers van de nieuwsbrief, Kerk in Stad 
Zoals u weet zitten wij in de overgang van een papieren blad naar volledig digitaal. 
Dat betekent dat ook de website van Kerk in Stad op de schop gaat en vernieuwd 
wordt. Halverwege komende week gaat u de nieuwe website kunnen zien, met 
natuurlijk onze laatste editie - tegen die tijd verstuur ik de gebruikelijke 
nieuwsbrief. Nog even geduld dus... We houden u in spanning! 
Het is mogelijk dat u op maandag of dinsdag tijdelijk onze site niet kunt bereiken. 
Vriendelijke groet, Reinder de Jager, web redacteur 
 

HELP JE ME HOPEN? 
De Kinderdienst is volop bezig met de voorbereidingen voor advent en kerst. 
Het thema dit jaar is 'Help je me hopen?' Op verschillende manieren zullen we dit 
thema met de kinderen gaan uitwerken. Op de adventszondagen zullen de 
kinderen een collecte van Hoop houden. 
We willen alle gemeenteleden, jong en oud, vragen om iets kleins mee te 
brengen dat voor jou symbool staat voor Hoop. Het mag een klein voorwerp zijn, 
een foto of plaatje, een tekst of iets anders. Dit kan dan in de mand van de Hoop-
collecte worden gedaan. Aan het einde van de dienst delen de kinderen alles uit 
aan de aanwezigen. We willen onze Hoop met elkaar delen en laten groeien! 
Doe je met ons mee??!    De Kinderdienst 



 
WEIHNACHTSORATOIUM J.S. BACH 
Op zaterdagavond 14 december om 20.00 uur voeren het Cantate Consort en het 
Noordelijk Barokensemble o.l.v. dirigent Jelte Hulzebos het Weihnachtsoratorium 
van Johann Sebastian Bach uit in de Nieuwe Kerk. Solisten zijn Marina Cabau 
(sopraan), Wilko Koekoek (altus), Twan van der Wolde (tenor) en Jaap de Kok (bas). 
 
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 
Vanaf heden t/m zondag 15 december na de dienst te koop: 
Adventskaarsen, Mirjam en Micha, wenskaarten van de Nieuwe kerk en wijn van 
de wijnactie. Betalen contant, Tikkie of bank. 
 
DOOPDIENST OP DE DERDE ADVENTSZONDAG 
zondag 15 december 10:00 - 11:00 uur 
“Gaudete!” Verheug u! Dat is waar de lezingen van deze zondag ons toe oproepen. 
Vreugde die alles te maken heeft met het komende kerstfeest, met de komst van 
God in ons midden. Vreugde die verbonden is aan de woorden uit Psalm 85: “zijn 
glorie komt wonen in ons land, trouw en liefde omhelzen elkaar, recht en vrede 
begroeten elkaar met een kus.”  
Maar deze zondag is ook nog om een andere reden vreugdevol. We vieren namelijk 
de doop van Naomi (dochter van Marcel en Alieke Bos) en van Nami (dochter van 
Frederike en Matthijs Slaghekke).  
Voorganger deze zondag is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren en het orgel wordt 
bespeeld door Mannes Hofsink. 
 
KINDERKERSTNACHT 2024 – VOORSTELLING 17 UUR EN 19 UUR 
dinsdag 24 december 17:00 - 18:00 uur 
Op dinsdag 24 december, de avond voor kerst, gebeurt er iets heel bijzonders in de 
Nieuwe Kerk. De kerk is dan voor even omgetoverd in een levende kerststal met 
een ezel. In en rond deze stal speelt zich het eeuwenoude kerstverhaal af. Wil je 
het ook zien en horen? Kom dan op zondag 24 december naar de Nieuwe Kerk naar 
de kinderkerstnacht. Alle kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders uit Stad en 
omgeving zijn welkom.  De voorstelling wordt om 17:00 uur en om 19:00 uur 
gespeeld. 

=================================================================== 

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 22 DECEMBER 2024 VIA 
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA 
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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