
1 december 2024 

1e zondag van Advent 
 

 
 

Nieuwe Kerk, Groningen 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Jonneke Oskam, ouderling van dienst 

Frank Bandringa, diaken van dienst,  

Joanneke Smeenk, lector 

ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 

Mannes Hofsink, organist 

Joop Duzink, geluid 

Wieger Riemersma, beeld 

Ronald Bas, koster 

 

e.v.a. 

 



VOORBEREIDING 

 

- Orgelspel 

- Welkom 

- Stilte 

- De tafelkaarsen worden ontstoken 

- Bemoediging en drempelgebed  

 
o.: God, wij verlangen naar de dag 

      waarop het duister wijkt 

      voor uw licht en liefde 

      en zoeken onze hoop  

      in uw aanwezigheid in ons midden.  

 
o.: Voedt in ons het vertrouwen, God, 

     dat de toekomst aan U is 

     ook al staat de wereld op zijn kop 

     en ga ons voor op uw weg 

     van recht en vrede. 



 Psalm 25: 1 

 
2 HEERE, maak mij uwe wegen 

door uw Woord en Geest bekend; 

leer mij, hoe die zijn gelegen 

en waarheen G' uw treden wendt; 

leid mij in uw rechte leer, 

laat mij trouw uw wet betrachten, 

want Gij zijt mijn heil, o Heer, 

'k blijf U al den dag verwachten. 

 

- Kyrie  

v.: Roepen wij tot God dat Hij zich zal ontfermen  

      over wie vervallen aan het duister. 



 
 

Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 

 

Kyrie eleison 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

RONDOM HET WOORD 

- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

g: Ook u zal God bewaren 

 

- Gebed van de zondag (of gezongen bede uit de achtste dag) 

v:………………………………………… 

   door Jezus Christus onze Heer 

g: Amen 

 

- Een kind steekt de adventskaars aan. 

 

1e advent: 

Eén kaarsje helpt ons hopen 

dat de Heer dichtbij zal komen. 

Kijk goed, dan zie je dat er iets begint: 

God komt dichtbij, Hij wordt een kind. 



- Mirjam en Micha verhaal 

- Zingen: ‘Wij hopen op een teken’ 
Tekst: Erik Idema / Melodie: Nu daagt het in het oosten 

 
1e advent: 

De knoppen aan de bomen 

Die langzaam opengaan, 

vertellen wat gaat komen: 

een nieuwe tijd breekt aan. 

 

- Lezing uit het Oude Testament: Zacharia 14: 4-9 

4 Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van 

Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar 

het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat 

van oost naar west. 5 Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee 

bergketens dat zich zal uitstrekken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht 

zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En 

de HEER, mijn God, zal verschijnen met alle hemelingen. 6 Op die dag zal 

er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 7 Op die ene dag, 

die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. 

Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 8 Als die dag 

aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen: de ene helft zal 

in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in 

de zomer als in de winter. 9 En de HEER zal koning worden over de hele 

aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam. 

 

 

 



- Schriftlied: ‘Woorden van de Ene’ – LB 50a  
(Allen: refrein, hoge stemmen: vers 1, 3 en 5, lage stemmen: vers 2 en 4) 

 

 
 

2 Gods licht blinkt uit Sion, 

een schoonheid ongekend. 

Onze God zal komen, 

en zwijgen zal hij niet. 

Refrein. 

 

3 Voor hem uit een vuurzee, 

in de storm komt hij op ons toe. 

Hij roept tot de hemel, 

tot de aarde, dat hij richt zijn 

volk. Refrein. 

4 ‘Smeek mij, mijn gemeente, 

in de dagen van je nood; 

komen zal ik, redden 

en je dank zal altijd klinken’. 

Refrein. 

 

5 ‘Wil je mij echt eren, 

is het enig passend offer dank; 

wie voor mij de weg baant, 

zal mijn heil zien allerwege’. 

Refrein. 

 

 



 
- Evangelielezing: Lucas 21: 25-31 

25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op 

aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld 

van de zee; 26 de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de 

wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar 

dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht 

en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en 

hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ 

29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de 

andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in 

aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet 

gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 

- Acclamatie – LB 339a 

 

- Overweging 

- Lied: ‘Het volk dat woont in duisternis’ – LB 460 



 

2 Tekens aan sterren, zon en maan, 

 hoe zal de aarde bestaan? 

 Zo spreekt de Heer: verhef u vrij 

 want uw verlosser is nabij. 

 Refrein. 

 

3 Wanneer de zee bespringt uw land 

 en slaat u ’t leven uit de hand, 

 Weet in uw angst en stervenspijn: 

 uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 

 Refrein. 

 

4 Zie naar de boom, die leeg en naakt 

 in weer en wind te schudden staat; 

 De lente komt, een twijg ontspruit, 

 zijn oude takken lopen uit. 

 Refrein. 



 

5 Een twijgje, weerloos en ontdaan, 

 zonder gestalte, zonder naam. 

 Maar wie gelooft verstaat het wel. 

 Dat twijgje heet: Emmanuel. 

 Refrein. 

 

6 Die naam zal ons ten leven zijn. 

 Een zoon zal ons gegeven zijn. 

 Open uw poorten metterdaad 

 dat uw verlosser binnengaat. 

 Refrein. 

 
- De kinderen komen terug 

 

GEBEDEN EN GAVEN  

1e collecte: Moldavië – Kerk in Actie 

2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

Voor uitleg zie zondagsbrief 

 

- Diaconale mededelingen  

- Inzameling van gaven  

- Gebed over de gaven 

- Voorbeden 

 (na de woorden: ‘tot u bidden wij’) 

 
 

- Stil gebed 

 
- Onze Vader 



 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
- Slotlied: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ – LB 433 



 

 

2    Kind dat uit uw kamer klein, 
 als des hemels zonneschijn 
 op de aarde wordt gesteld, 
 gaat uw weg zoals een held. 
 
3    Gij daalt van de Vader neer 
 tot de Vader keert Gij weer, 
 die de hel zijt doorgegaan 
 en hemelwaarts opgestaan. 
 
4    Uw kribbe blinkt in de nacht 
 met een ongekende pracht. 
 Het geloof leeft in dat licht 
 waarvoor al het duister zwicht. 
 
5    Lof zij God in 't hemelrijk, 
 Vader, Zoon en Geest gelijk, 
 nu en overal altijd, 
 nu en tot in eeuwigheid. 

 

- Zegen  

v.:… 



 

  

- Orgelspel 
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COLLECTES 
Eerste collecte: Kerk in Actie: Moldavië 
Kinderen en ouderen worden gezien. Door de hoge werkloosheid in Moldavië 
werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven alleen achter, 
hebben het moeilijk. Ouderen hebben geen sociaal vangnet en kunnen van hun 
kleine pensioen nauwelijks rondkomen. Kinderen zijn op jonge leeftijd op zichzelf 
aangewezen. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen een groot 
risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Bethania, een 
christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, vangt deze kwetsbare kinderen na 
schooltijd op in opvangcentra. Ze krijgen eten, drinken en hulp bij hun huiswerk. 
Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra 
terecht voor gezamenlijke activiteiten. De opbrengst van deze collecte wordt 
verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen. 
 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen 
gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons 
beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De kosten gericht op jeugdwerk in onze 
gemeentes. Onze predikanten, werkers en vrijwilligers zijn nadrukkelijk bezig met 
vormen van kerkzijn die aansprekend zijn voor onze jeugdleden en andere jeugd. 
Hier is tijd, aandacht en geld voor nodig. Met uw bijdrage levert u rechtstreeks een 
financiële bijdrage aan dit doel. Zo bouwt u mee aan de toekomst van de 
Protestantse Gemeente Groningen. 
 
LIEF EN LEED 
Mw. Tilly Meiners is opgenomen in het Zonnehuis te Zuidhorn, om te revalideren 
na een lichte hersenbloeding. Alleen het zicht vermogen aan 1 kant is aangedaan. 
Ze is nog erg moe, kan nog geen bezoek ontvangen, maar een kaart is meer dan 
welkom. Zonnehuis. Kamer 4. Gemmastraat 14. 9801 VG. Zuidhorn. 
 
De bloemen gaan met een groet en felicitaties van ons allen naar mevrouw 
Wierenga-Fernhout aan de Planetenlaan, Zij is 85 jaar geworden. Ook gaan 
bloemen ter bemoediging naar mevrouw G. Drost aan de Nw. Boteringestraat.  
 



Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een 
bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, 
e-mail ellyjagersma@gmail.com 
 
KINDERDIENST EN KINDEROPPAS 
Het is 1e Advent, ook voor de kinderdienst. 
Eelco en Michelle verzorgen de kinderoppas. 
 
De koffietafel wordt verzorgd door Linda Rijks en Antje Schouwenaar 
 
Bij de koffietafel verzorgt Jan Haak weer de collectebonnen. 
 
KOFFIEOCHTEND 
Lieve mensen van de koffieochtend, in de maand december wordt deze keer niet 
op de laatste dinsdag van de maand gehouden. Wij verplaatsen deze ochtend naar 
17 december 2024 a.s. Deze ochtend zal in het teken staan van kerst. Samen zullen 
we onder begeleiding wat kerstliederen met elkaar zingen, en ook wordt er een 
kerstverhaal verzorgd. Samen gaan we met elkaar genieten van een kop soep en 
kerstbrood. Deze ochtend zal tot ongeveer 13.00 duren.  
Wij hopen elkaar te mogen ontmoeten op deze dinsdag, en een ieder is 
welkom.  Frieda en Joke  
 
CANTATECONSORT 
Op zaterdag 14 december om 20.00 uur en op zondag 15 december om 16.00 uur 
geven het Cantate Consort, solisten en het Noordelijk Barokensemble o.l.v. Jelte 
Hulzebos een uitvoering van het Weihnachtsoratorium, BWV 248 cantates 1,2,3. 
Kerst komt heel dichtbij met de geniale muziek van het Weihnachtsoratorium die 
recht in het hart treft.  
Drie cantates uit dit meesterwerk worden uitgevoerd, waarbij u zult genieten van 
feestelijke koordelen, begeleid door een royaal ensemble van o.a. trompetten en 
pauken, zoetgevooisde herdersmuziek en lieflijke aria’s. Een breed scala aan 
muzikale emoties komt in dit werk voorbij. 
De uitvoering van zaterdag is in de Nieuwe Kerk van Groningen en de uitvoering 
van zondag is in de Hoeksteenkerk van Middelstum. 
Entree Groningen € 20,- voorverkoop door overmaking op Stichting Cantate 
Consort, NL60INGB0004361515 onder vermelding van uw naam, Het kaartje ligt 
dan klaar bij het concert. Aan de kerk betaalt u € 25,- en tot en met 15 jaar is het 
gratis. Kaarten Middelstum: Zie https://www.cultureleraad-middelstum.nl 
 
 
 

mailto:ellyjagersma@gmail.com
https://www.cultureleraad-middelstum.nl/


VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 
De cadeau-tijd komt weer aan. Daarom is de cadeau-winkel in de 
kosterswoning geopend op 27, 28 en 30 november van 14-17 uur. Wij hebben 2e 
hands boeken, cd, DVD , vinyl, Mirjam en Micha, kaarten, kaarsen en wijn van de 
actie NK. EN… de nieuwe CD van het orgel van de NK is klaar en te koop. Betalen 
contant of per tikkie. Voor weinig geld prachtige cadeau's.  Vanaf heden t/m 
zondag 15 december na de dienst te koop: 
Adventskaarsen, Mirjam en Micha, wenskaarten van de Nieuwe kerk en wijn van 
de wijnactie. Betalen contant, Tikkie of bank. 
 
HELP JE ME HOPEN 
Nog een paar weken dan is het al de eerste adventszondag! De Kinderdienst is al 
volop bezig met de voorbereidingen voor advent en kerst. Het thema dit jaar is 
'Help je me hopen?' Op verschillende manieren zullen we dit thema met de 
kinderen gaan uitwerken. Op de adventszondagen zullen de kinderen een collecte 
van Hoop houden. We willen alle gemeenteleden, jong en oud, vragen om iets 
kleins mee te brengen dat voor jou symbool staat voor Hoop. Het mag een klein 
voorwerp zijn, een foto of plaatje, een tekst of iets anders. Dit kan dan in de mand 
van de Hoop-collecte worden gedaan.  
Aan het einde van de dienst delen de kinderen alles uit aan de aanwezigen. 
We willen onze Hoop met elkaar delen en laten groeien! Doe je met ons mee??! 
De Kinderdienst 
 
KINDEREN GEZOCHT VOOR KINDERKOOR OP KERSTDAG IN DE NIEUWE KERK  
Zit je op de basisschool en houd je van zingen? Doe dan mee met het kerst-
kinderkoor! Je vrienden mogen ook mee. We zingen een aantal kerstliederen in de 
morgendienst op Kerstdag (25 december, 10:00 uur) in de Nieuwe Kerk. De 
repetities met Mannes Hofsink zijn op woensdag 4, 11 en 18 december van 16:00 
uur tot 16:45 uur, ook in de Nieuwe Kerk.   
Aanmelden kan bij Bettina Reitz-Joosse (Bettina.L.Reitz@gmail.com).  

 
VANMIDDAG OM 17.00 UUR IS ER WEER EEN CANTATEDIENST 
Cantatedienst – Meine Seele erhebt den Herren - 17:00 - 18:00 uur Nieuwe Kerk 
Cantate Consort, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos voeren twee werken 
van de familie Bach uit: 
Meine Seele erhebt den Herren (BWV 10) J.S. Bach 
Lieber Herr Gott wecke uns auf Johann Christoph Bach 
Solisten zijn: Esther Ebbinge – sopraan - David van Laar – altus Han Warmelink – 
tenor - Roele Kok – bas 
Voorganger: ds. Tirtsa Liefting - Organist: Mannes Hofsink 
Toegang gratis, collecte bij de uitgang. 

https://outlook.office.com/local/path/file:/nieuwe
mailto:Bettina.L.Reitz@gmail.com


 
WEIHNACHTSORATORIUMZATERDAG 14 DECEMBER 20:00 - 22:00 NIEUWE KERK 

 
Kerst komt heel dichtbij met de geniale muziek van het Weihnachtsoratorium die 

recht in het hart treft.  
Drie cantates uit dit meesterwerk van J.S. Bach (BWV 248) worden uitgevoerd, 

waarbij u zult genieten van feestelijke koordelen, begeleid door een royaal 
ensemble van o.a. trompetten en pauken, zoetgevooisde herdersmuziek en 

lieflijke aria’s.  
Een breed scala aan muzikale emoties komt in dit werk voorbij.  

Jelte Hulzebos leidt het Cantate Consort, solisten en het Noordelijk 
Barokensemble. 

 

 ================================================================== 


