
  



 

Inleiding op de dienst 

De Protestantse Kerk in Nederland spreekt in haar kerkorde uit dat zij 

‘geroepen is gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met 

het volk Israël’. Dit betekent niet: door dik en dun achter de staat Israël 

staan. Staat en volk zijn onlosmakelijk met elkaar verweven geraakt, 

maar ze zijn niet identiek. Onopgeefbare verbondenheid met het volk 

Israël biedt ruimte voor zelfkritiek (de blinde vlek van antisemitisme) en 

voor kritiek op de staat Israël. 

De lezing uit de profetie van Jesaja is de lezing in de synagoge op de 

vooravond van Grote Verzoendag (11/12 oktober 2024). De lezing uit de 

brief van de apostel Paulus aan de Romeinen wijst de kerk haar plek in 

relatie tot het volk Israël. De evangelielezing is een deel van de lezing 

voor deze zondag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Jonneke Oskam, ouderling 
Coos Engelsma, diaken 
Jan-Ger Knot, lector 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
Linda Rijks, voorzang 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Wieger Riemersma, beeld 
Joop Duzink, geluid 
Ronald Bas, koster 



VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Woord van welkom 

Ontsteken van de tafelkaarsen    

o.: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid  

Allen gaan staan 

Lied: ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ - NLB 87 

 

2 Rahab en Babel zullen u behoren. 

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 

en ieder land erkent Hem als de Heer. 

O moederstad, uit u is elk geboren!  

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 

hen tellen, als in Israël ingelijfd, 

en doen de naam van Sions kindren dragen. 

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 

dansend de harpen en cymbalen slaan, 

en onder fluitspel in het ronde gaan,  

zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 

  

 

 

 

 



Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

a: Schepper en behoeder van alle leven 

o: ………………………………………………………… 

    door Jezus Christus onze Heer 

a: Amen 

Allen gaan zitten 

 

Kyrie en Gloria 

v.: Laten wij roepen tot God  
     om zijn ontferming over de nood van de wereld  
     en laten wij hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw  
     …………………………………………………… 

NLB 301k 

 

‘Zing van de Vader die in den beginne’ – NLB 304 

 

 



2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

DIENST ROND HET WOORD 

 

verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 



Lezing: Jesaja 57, 15 – 16 en 58, 1 – 10 (NBV21) 

15Dit zegt Hij die hoog is en verheven, 

die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: 

In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen 

met hen die gebroken zijn en nederig van geest, 

opdat de nederige geest herleeft, 

opdat het verbrijzelde hart tot leven komt. 

16Want niet eindeloos blijf Ik twisten, 

niet eeuwig duurt mijn toorn. 

Anders zou hun geest voor Mij bezwijken, 

de levensadem die Ik hun gegeven heb. 

●● 

1Roep luidkeels, zonder je in te houden, 

verhef je stem als een ramshoorn. 

Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, 

aan het volk van Jakob zijn zonden. 

2Zeker, ze zoeken Mij dag aan dag, 

vol verlangen om mijn wegen te kennen, 

zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft 

en het recht van zijn goden niet verzaakt. 

En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften 

en verlangen naar Gods nabijheid. 

3‘Waarom ziet U niet dat wij vasten, 

en merkt U niet op dat wij ons onthouden?’ 

Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven 

en jullie arbeiders afbeulen, 

4omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën 

en er gewelddadig op los slaan. 

Als je op die manier vast, 

wordt je stem niet gehoord in de hemel. 

5Zou dat het vasten zijn dat Ik verkies? 

Is dat een dag van onthouding: 

dat iemand het hoofd buigt als een riet 

en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? 

Noemen jullie dat soms vasten, 

is dat een dag die de HEER behaagt? 
6Is dit niet het vasten dat Ik verkies: 
misdadige ketenen losmaken, 

de banden van het juk ontbinden, 

de verdrukten bevrijden, 



en ieder juk breken? 

7Is het niet: je brood delen met de hongerige, 

onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt is, 

je bekommeren om je medemensen? 

8Dan breekt je licht door als de dageraad, 

je zult spoedig herstellen. 

Je gerechtigheid gaat voor je uit, 

de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 

9Dan geeft de HEER antwoord als je roept; 

als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’ 

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, 

de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 

10wanneer je de hongerige schenkt 

wat je zelf nodig hebt 

en de verdrukte gul onthaalt, 

dan zal je licht in het donker schijnen, 

je duisternis wordt als het licht van het middaguur. 

 

Antwoordpsalm: ‘Voor kleine mensen is hij bereikbaar’ – NLB 72a 

 



 

 

Lezing: Romeinen 11, 12 – 16 . 29 - 32 (NBV21) 

12Maar als hun (Israëls) overtreding al een rijke gave voor de wereld is en 

hun falen een rijke gave voor de andere volken, hoeveel rijker zal de 

gave dan niet zijn wanneer zij voltallig deelnemen. 13En tegen u, 

afkomstig uit die andere volken, zeg ik: Het is waar dat ik een apostel 

voor de heidense volken ben, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo 

hoog 14omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een 

deel van hen te redden. 15Als God, toen zij afvallig werden, de wereld 

met zich heeft verzoend, zal Hij zeker, wanneer zij opnieuw aangenomen 

worden, leven schenken uit de dood! 

16Als een klein deel van het deeg aan God gewijd is, is al het andere deeg 

het ook; als de wortel heilig is, zijn de takken het ook. 17En als nu 

sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van 

een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag 

delen in de vruchtbaarheid van de wortel, 18dan moet u zich niet boven 

de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de 

wortel draagt, maar de wortel u.  

29De genade die God schenkt neemt Hij nooit terug, wanneer Hij iemand 

roept maakt Hij dat niet ongedaan. 30Zoals u God eens ongehoorzaam 

was, maar door hun ongehoorzaamheid nu Gods barmhartigheid hebt 

ondervonden, 31zo zijn ook zij nu ongehoorzaam om door de 

barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te 

ondervinden. 32Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de 

ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. 

 

 

 



Alleluja 

II allen 

 

I voorzang 

Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 

Psalm 103 vers 12 

II 

 

Lezing: Marcus 10, 13 – 16 (NBV21) 

13De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te 
laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus dat zag, 
wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Me 
komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan 
wie is zoals zij. 15Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk 
van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam de kinderen in 
zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 

- Acclamatie na de lezingen 

 

         
     Psalm 19 vers 10 en 9 
Overweging 

Luisterlied: ‘Kol Nidrei’ (Alle geloften) gezongen door Hans Bloemendal 

Kol Nidrei is het rituele gebed dat negen dagen na het Joods nieuwjaar, 
op de tiende van de joodse maand 'Tisjri' en wel op de avond van Jom 
Kipoer (Grote Verzoendag) driemaal wordt opgezegd. In dit gebed doet 
men een plechtige verklaring dat alle geloften, eden en verplichtingen, 
die men van deze Jom Kipoer tot de volgende Jom Kipoer op zich neemt 
geen geloften, eden of verplichtingen zijn, zodat niet de zonde kan 



ontstaan van het verbreken van een tegenover God afgelegde gelofte. De 
muziek van ‘Kol Nidrei’ is zeker zo veelzeggend als de tekst. 

Direct daarna wordt het vers ‘De voltallige gemeenschap van Israël zal 
vergeving krijgen, evenals de vreemdelingen die bij jullie wonen, omdat 
het een onopzettelijke misstap was.’ (Num. 15:26) door al de aanwezigen 
uitgesproken. 

Lied: ‘Hoog als de hemel de liefde’- NLB 790 

 

2 Werelden schept zij, de liefde, 

wonder dat ons doet bestaan, 

mens van ons maakt door haar volheid, 

gloed die ons leven doorstraalt. 

Dat wij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

3 Dat wij de ander in liefde, 

samen op weg door de tijd, 

ruimte tot groei willen geven, 

thuis voor elkaar kunnen zijn, 

dat wij delen in die zegen, 

gave van God die liefde is. 

 

De kinderen keren terug 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen door diaken 

Gaven  

1e Collecte: Israël-Jongeren bouwen 
aan een cultuur van vrede    
2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
3e collecte: Wijkdiaconie 
 
Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief  

Gebed over de gaven 

Voorbeden en stil gebed 

Na de woorden: ‘tot U bidden wij’ 

  
      (Lb 368g) 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 

 

 

 



ZEGEN EN ZENDING  

       Allen gaan staan 

Slotlied: ‘Samen op de aarde’- NLB 993  

 
 

2 wat Hij heeft geschapen / met zijn hand, zijn woord.  

Hij zal niet verlaten / wat hem toebehoort.   

3 't Westen en het oosten, / voor- en nageslacht,  

om zijn naam te troosten / zijn ze aangebracht.   

4 Om zijn naam te prijzen / gaf Hij zon en maan,  

wijzen en onwijzen  / gunt Hij één bestaan.   

5 Israël, Egypte, / stem en tegenstem,  

hoogtepunt en diepte - / alles zegent hem,  

6 want Hij zal verzoenen / wat vijandig is,  

nieuwe namen noemen /  voor een oud gemis.  

7 Kerk en wereld samen, / vasteland en zee,  

worden ja en amen, / ja uit ja en nee. 

  
  

zegen en zending 

I voorzang 

God zegene jou met het licht van zijn ogen, 
God zegene jou met zijn woord onderweg, 
God zegene jou met brood van genade. 

Ga in vrede met een last van licht. 



 

Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6 oktober 2024 
 
 
ER ZIJN VANMORGEN DRIE COLLECTES  
 
Eerste collecte: Kerk in Actie –  Israël-Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede. 
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Kerk in Actie ondersteunt 
het werk van partnerorganisatie Sedaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op 
middelbare scholen en universiteiten organiseert. Ze horen verhalen over elkaars 
geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. 
Kerk in Actie ondersteunt via het programma Werelddiaconaat onder andere 
jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. De opbrengst van deze 
collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Gron. 
 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen 
gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons 
beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Onderzoek naar en uitvoering van 
energiebesparingsmaatregelen. Zoals u kunt begrijpen, is het niet eenvoudig om 
onze kerkgebouwen te isoleren en is hier veel geld voor nodig.   

 
DE DERDE COLLECTE IS VOOR DE WIJKDIACONIE 
 
KINDERDIENST EN OPPAS 
De kinderdienst wordt geleid door Marion voor de jongste en Tina voor oudere 
kinderen.  
Marthe en Marnix verzorgen de kinderoppas. 
 
KOFFIEDIENST - Els Koning en Geke Pastoor verzorgen de koffie/thee-tafel. 
 

BLOEMENGROET 
De bloemen uit de kerk gaan deze week met de hartelijke felicitaties naar mevrouw 
Aaf Veenstra Nassauplein. Zij is 27 september 89 jaar geworden. 
Ook gaan bloemen naar mevrouw Roelie Hartsuiker, Helene Swarthlaan. 
Zij hoop 8 oktober 85 jaar te worden, alvast gefeliciteerd! 



Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een 
bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, 
e-mail ellyjagersma@gmail.com 
 
CANTATEDIENST – WER DANK OPFERT, DER PREISET MICH 
zondag 6 oktober 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
Onder leiding van Jelte Hulzebos zingt het Cantate Consort, begeleid door het 
barokorkest en organist Pieter Pilon, rondom de solisten Marina Cabau, Wilko 
Koekoek, Mattijs Hoogendijk en Roele Kok. Uitgevoerd wordt Bachs cantate Wer 
Dank opfert, der preiset mich (BWV 17) en Schütz’ Die Himmel erzählen die Ehre 
Gottes (SWV 386). Voorganger in deze dienst is ds. Ruth Peetoom. 
J.S. Bach componeerde de cantate ‘Wer Dank opfert, der preiset mich’ in 
september 1726. BWV 17 is tweedelig, waarbij het eerste deel de weldaden bezingt 
die God ons toebedeelt en het tweede deel de plicht om als christen daarnaar te 
handelen. Toegang gratis, collecte warm aanbevolen bij de uitgang. 
 
KAARTAVOND STOPT 
Na 33 jaar stoppen we met de klaverjas/spelletjes avond op de laatste 
vrijdagavond van de maand. Wat begon in OB19 in 1991 en werd voortgezet in 
het NKC is nu voorbij wegens gebrek aan belangstelling. De laatste jaren was 
Gonda Holen mijn mede gangmaker, daarvoor veel dank. 
Met een vriendelijke groet aan allen,    Dick van der Leij. 

 
KERK IN ACTIE (vroeger werelddiaconaat) 
Zij organiseert nog steeds de actie voor het inzamelen van postzegels en kaarten.  
In 2023 was de opbrengst +/- € 30.000. Een mooi bedrag, dat we samen hebben 
gespaard op die manier. Doet u/jij ook weer mee? In de Nieuwe kerk kan het 
ingeleverd worden elke zondag, in het kastje links bij de ingang van de kerk.  
Hartelijk dank, Finny Bosma. 
 
ALEXANDRA MATZ 
zondag 13 oktober 14:00 - 15:30 uur - Een feestelijke en bijzondere dienst op 13 
oktober. Alexandra Matz zal in deze dienst worden bevestigd als predikant in de 
Nieuwe Kerk. Om mensen die van verder in het land komen en leden van andere 
gemeenten in staat te stellen hierbij te zijn, zal de dienst om 14.00 uur beginnen.  
Er is die ochtend geen dienst in de Nieuwe Kerk. 
Naast Alexandra Matz gaat in deze dienst ds. Tirtsa Liefting-van den Toren voor. 
De Cantorij van de Nieuwe Kerk verleent onder Mannes Hofsinks leiding haar 
medewerking. Wie na de dienst een woord tot Alexandra Matz en de gemeente 
wil richten, gelieve dit aan de scriba te kennen te geven. 
Na de dienst zal er een traktatie bij koffie en thee zijn! 

mailto:ellyjagersma@gmail.com
https://nieuwekerkgroningen.nl/agenda/bevestigingsdienst-proponent-alexandra-matz/scriba@nieuwekerk.org


BIBLIODRAMA AVONDEN IN DE NIEUWE KERK   
Hoe ontsluit je bijbelverhalen in deze tijd? Bibliodrama is een krachtige vorm om te 
ontdekken hoe bijbelverhalen raken aan ons leven vandaag de dag. 
Stap zelf via een rol een bijbelverhaal binnen en ervaar wat er dan gebeurt. 
Onderzoek via spel en beweging, hoe de oude verhalen tot leven komen. In 
ontmoeting met elkaar verken je wat dit met je doet, wat raakt en tegenstaat. Zo 
ontdek je nieuwe betekenissen in het verhaal en verrijk je jouw levensverhaal met 
nieuwe perspectieven. 
Ook dit najaar organiseren we weer twee keer een bibliodrama avond in de Nieuwe 
Kerk. Een mooie kans om op een inspirerende en nieuwe manier je eigen 
levensverhaal met bijbelverhalen in verbinding te brengen. De avonden staan 
gepland op dinsdag 22 oktober en dinsdag 5 november in het Nieuwe Kerk 
Centrum, vanaf 19:45 uur. 
Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te nemen? Mail dan 
naar: t.liefting@nieuwekerk.org  

 
GESPREKKEN OVER DE DOOD 
Op 1 november, 21 november en 10 December opent de Nieuwe Kerk haar deuren 
om in gesprek te gaan over de dood.  De dood is deel van het leven. Maar we praten 
er maar weinig over. Op deze avonden gaan we juist wel het gesprek aan. En praten 
we in kleine groepjes over welke plaats de dood heeft in ons leven. Over onze 
ervaringen, gedachten en over wat de dood ons te vertellen heeft over het leven. 
De avonden worden begeleid door Nynke Vos en Jorg Vletter. Nynke is 
rouwbegeleider en jongerencoach. Jorg is verliesbegeleider en organisatiepiloot. 
Het is een open avond; iedereen is welkom, het maakt niet uit of je gelovig bent of 
niet.  Programma 19.45 inloop- 20.00 Start- 21.30 Einde 
Met dit formulier kun je je opgeven en aangeven welke avond je wilt komen. Je 
ontvangt dan over een aantal weken meer informatie via de mail. Je mailadres 
wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie over deze avonden.  
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 14 oktober 2024 VIA 
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA 
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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