
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zondag 1 september 

Nieuwe Kerk, Groningen 



Afbeelding voorkant: ‘Healing of the blind man’, 
Andrei Miranov (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Aan deze dienst werken mee: 
Jonneke Oskam, ouderling van dienst 
Frank Bandringa, diaken van dienst 
ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 
Mannes Hofsink, organist 
Barbara Bakker, lector 
Ronald Bas, koster 
Joop Duzink, geluid 
Joanneke Smeenk, beeld  



VOORBEREIDING 

 
- Orgelspel:  

- Welkom 

- Ontsteken van de kaarsen 

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid  
              Allen gaan staan 

- Openingspsalm – LB 122 

 



2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 

Hier gingen ons de voeten voor 

der pelgrims, die de HEER verkoor, 

hier, waar uw heilge muren staan! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

naar 's HEEREN woord, om zijns naams ere! 

Zo is het Israël gezegd: 

hier zijn de zetels van het recht, 

de troon, waar David zal regeren! 

3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om 's HEEREN tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 

- Bemoediging en drempelgebed: 

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige                 
a.: Schepper en behoeder van alle leven               
o.: ……………………………………………………… 
     door Jezus Christus, onze Heer 
a.: Amen 

Allen gaan zitten 

 
- Kyrie en Gloria 
 
v.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming over de nood van de 
wereld en laten wij hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw  

 
LB 299e 



 



 
 

RONDOM HET WOORD 

 

- Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

a: Ook u zal God bewaren 

 

- Gebed van de zondag 

v:  … door Jezus Christus onze Heer 

a:  Amen 



 

- Lezing Oude Testament: Zacharia 8:4-8 en 20-23 

4Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de 
pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, elk met een 
stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd, 5 en de straten zullen 
krioelen van de spelende jongens en meisjes. 6Dit zegt de HEER van de 
hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, 
nu onmogelijk, waarom zou het voor Mij onmogelijk zijn? – spreekt de 
HEER van de hemelse machten. 7Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt 
en uit het land waar de zon ondergaat 8en hen naar Jeruzalem brengen. 
Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en Ik hun God, in 
onwankelbare trouw. 

20Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen 
komen uit allerlei landen en steden. 21De inwoners van de ene stad 
zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij 
zijn op weg om de HEER van de hemelse machten om raad te vragen 
en zijn gunst af te smeken.” 22Grote en machtige volken zullen naar 
Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te 
raadplegen en zijn gunst af te smeken. 23En dit zegt de HEER van de 
hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit 
volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn 
mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want 
we hebben gehoord dat God bij u is.”’ 

- Lied: ‘Ik danste die morgen’ - LB 839 (Couplet 1&3: hoge stemmen; 
couplet 2&4: lage stemmen; refrein: allen) 



 
 
2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord. 

Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin. 
In Bethlehem zette de dans weer in. 
Refrein 

 
3 Ik danste voor blinden die Mij riepen om licht. 

Ik gaf aan verschopten een naam en een gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Refrein 

 



4 De dans leek te sterven, maar ik deelde het brood 
en danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Ik zal in jouw leven als je meedanst met mij 
om vrede voor heel de schepping, zegt Hij 
Refrein 

 

- Evangelielezing: Marcus 8: 22-26 

22Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men 
smeekte Hem om de man aan te raken. 23Hij pakte de blinde bij de 
hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn 
ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ 24Hij begon weer 
te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ 
25Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze 
sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26Hij 
stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’ 
 
- Acclamatie: ‘Levende liefde’ 

 
2  Stormwind en stilte, vuurvlam en zon, adem en hartslag, 

NAAM, ons te boven en zo nabij. 
 

3  Oorsprong en einde, bron en begin, eerste en laatste, 
NAAM, ons te boven en zo nabij. 

 

- Overweging 

 

- Lied: ‘Hij die de blinden weer liet zien’ – LB 534 



 
 

2 Hij die de lammen lopen liet, 

hun dode krachten deed ontvlammen, 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

3 Hij die de armen voedsel gaf, 

met overdaad hen kwam verwarmen, 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

4 Hij die de doven horen deed, 

hun eigen oren deed geloven, 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

- Mededelingen door diaken 



- Gaven  

  1e Collecte:  Wijkdiaconie 

  2e Collecte:  PKN Nieuwe vormen van                 

kerkzijn 

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

- Gebed over de gaven 

 

- Voorbeden 

Na de woorden ‘tot U bidden wij’: 

 
 

- Stil gebed  
 
- Onze Vader 
Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in 
de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig was. En 
breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u 
behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. (NBV21) 

 

TENSLOTTE        
       Allen gaan staan 

- Slotlied: ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ – LB 909 



 
 
2 Wat God doet, dat is welgedaan 

Hij is mijn licht en leven 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
Blijmoedig aan Hem geven 
Omdat ik weet in vreugd en leed: 
Zijn vaderlijk' ontferming 
Blijft eeuwig mijn bescherming 
 

3 Wat God doet, dat is welgedaan 
Daar laat ik het bij blijven 
Al moet ik door de engten gaan 
Waar mij de dood zal drijven 
Als God mij leidt, kan ik de tijd 
Van duisternis verdragen: 
Ik zal zijn licht zien dagen 
 



- Zending en Zegen 
 
v.: … 

 
 
- Orgelspel 
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Eerste collecte: Wijkdiaconie 
Deze collecte wordt besteed aan kosten voor diverse projecten binnen de kerk. 
Ook de wekelijkse bloemengroet en de onkosten voor de liturgieën (die steeds hoger 
oplopen) worden hieruit betaald. Deze collecte wordt van harte aanbevolen! 
 
Tweede collecte: PKN: nieuwe vormen van Kerk-zijn 
Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn. Dat zijn 
nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk 
ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in 
bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is. Veel 
van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met 
een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten rondom geloven. Met je 
gift in de collecte steun je het missionaire werk van de Protestantse Kerk, zoals de 
ondersteuning van nieuwe plekken van geloof, hoop en liefde. Van harte aanbevolen. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gaan deze week met een groet en ter bemoediging naar mevrouw  
Hanneke de Hoog, Noorderbinnensingel. (medewerkster Stilteportaal) 
En als groet en grote dank naar Alina Rozeboom, Kraaienest,  zij heeft jarenlang de 
kinderoppas gecoördineerd. 
 
Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een 
bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, e-
mail ellyjagersma@gmail.com 
 
U kunt vanmorgen collectebonnen kopen. Bij de tafel naast de koffietafel. 
 

VAKANTIE 
In verband met de vakantie is ds. Veldman van 23 augustus tot en met 8 
september niet aanwezig. Frieda Jager, die het ouderenpastoraat verzorgt, is 
niet aanwezig van 24 tot en met 28 augustus. 
Aanspreekpunt op genoemde data is ds. Alberte van Ess. Zij is te bereiken 
via 0634228637. 
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STILTEPORTAAL NIEUWE KERK ZOEKT DRINGEND MEDEWERKERS! 
Zoals ieder zal weten is in de Nieuwe kerk een ruimte gecreëerd om even tot bezinning 
te komen, een kaarsje te branden of gewoon even binnen te lopen: het STILTEPORTAAL. 
Een groep vrijwilligers rondom de kerk zorgt ervoor dat de ruimte optimaal benut 
wordt, door beurtelings het Portaal te openen en te sluiten, de kaarsjes aan te vullen 
en alles wat er bij komt kijken om deze ruimte goed en mooi te houden. Het feit is nu 
dat drie vrijwilligers door omstandigheden, o.a. ziekte, moeten stoppen met deze 
werkzaamheden. 
U snapt het al….we zoeken mensen die deze mooie taken willen overnemen. 
U/jij hoeft niet dagelijks aanwezig te zijn, het gaat dus om eens in de week ‘s morgens 
te openen en ’s avonds te sluiten en de ruimte te controleren. Het onderlinge contact 
van de groep vrijwilligers is bijzonder goed te noemen, ook is er goed contact met 
bepaalde gemeenteleden vanuit de Nieuwe Kerk. 
Voelt u/jij je geroepen om dit mooie werk te gaan doen en wilt u/jij meer weten? Neem 
dan contact op met de coördinator van het Stilteportaal: Anneke Bruna, telefoon 06-
20346485 of E-mail annekebruna@gmail.com  
 
OPEN MONUMENTENDAG 
zaterdag 14 september 10:00 - 17:00 uur 
De Nieuwe Kerk doet ook mee aan Open Monumentendag: met een tweedehands 
boeken- en CD-markt, muziek om 11 uur (fluit en piano) en om 13 uur een 
orgeldemonstratie. Kinderen kunnen speuren hoeveel adelaars ze vinden. Hopelijk is 
de toren open. 

UBBO EMMUSLEZING – NIEUWE KERK 
WOENSDAGAVOND 25 SEPTEMBER 2024 vindt de vijfde editie van de Ubbo Emmius-lezing 
plaats in de Nieuwe Kerk te Groningen. Schrijver Jan Brokken en museumdirecteur 
Andreas Blühm spreken over de kunst van het landschap. Voor de één vergt het een 
geoefende blik; de ander is direct verkocht: het Groninger land is met zijn eindeloze 
leegte en kenmerkende kleigronden een unieke kwaliteit van het Noorden, zoals de 
Hollandse lucht het Westen kenmerkt. Hoe het landschap niet alleen deze regio’s 
kleurt, maar ook kunstenaars samenbrengt en inspireert tot prachtige werken zal 
centraal staan in de vijfde editie van de Ubbo Emmius-lezing.     
 
Jan Brokken schreef als auteur een indrukwekkend oeuvre bij elkaar en won daarvoor 
verschillende literaire prijzen, waaronder de Gouden Ganzenveer. In zijn meest 
recente, en bijzonder goed ontvangen, werk De ontdekking van Holland (2024) staat 
het Volendam van het begin van de vorige eeuw centraal. Rond het jaar 1900 kwamen 
meer dan duizend (inter)nationale kunstenaars naar het vissersdorp in Noord-Holland, 
waar een levendige kunstkolonie ontstond. Zij lieten zich inspireren door hun omgeving 
en schilderden de kenmerkende Hollandse luchten. Brokken brengt deze fascinerende 
en onderbelichte geschiedenis tot leven.     
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Andreas Blühm is kunsthistoricus en bijzonder hoogleraar aan de RUG en afzwaaiend 
directeur van het Groninger Museum. Blühm zal spreken over de ontdekking van het 
landschap in de kunst. Hij zal een kunsthistorische blik op het verleden werpen, waarbij 
de Groninger kunstkring De Ploeg uitvoerig aan bod komt. Onder Blühms 
directeurschap zijn er in het Groninger Museum meerdere fraaie tentoonstellingen 
over het kunstenaarsgezelschap geweest, zoals over Alida Pott en Avant-Garde in 
Groningen. In zijn lezing zal hij bovendien zijn licht laten schijnen op het ogenschijnlijke 
contrast tussen de ingetogen Groningers en de uitgesproken kunst van De Ploeg.    
 ‘Je weet altijd te weinig over je eigen land’, stelt Brokken in De ontdekking van Holland; 
en ook over onze eigen regio ligt altijd een nieuw verhaal te wachten. De Ubbo 
Emmius-lezing wordt gehouden in de Nieuwe Kerk te Groningen en 
begint om 20.00 uur. Kaarten kosten €7,50 (voor studenten en scholieren geldt een 
gereduceerd tarief) en zijn verkrijgbaar via de website  www.ubboemmiuslezing.nl 
evenals bij de Groningse vestigingen van boekhandel Van der Velde Boeken aan het 
Akerkhof en de Grote Markt.  
 

HET KOMT OP MIJ TOE 
zondag 8 september 10:00 - 11:00 uur 

Geloven is geen kunstje. En het heel graag willen, kan je ook in de weg zitten. Het 
komt wel naar je toe. Vroeg of laat. En nooit te laat. En als het komt, laat het dan 

maar komen en verwonder je vooral. Laat de claim maar achter je dat jij jezelf moet 
redden. Petrus deelt met ons het visioen dat tot hem kwam en waar hij bepaald niet 

op zit te wachten. Want het zet alles op de kop waarin hij heilig geloofde. 

We lezen in deze dienst van woord en tafel  Handelingen 11, 1 – 18. En daarnaast 
Deuteronomium 4, 1 – 2  en 20, en Marcus 8, 34 – 37. De cantorij van de Nieuwe 

Kerk zingt o.l.v. cantor-organist Mannes Hofsink. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman 

 
 
 
 

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 13 SEPTEMBER 2024 VIA 
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

 
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG  

VOOR 19.00 UUR VIA 
 ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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