
 
 

 



2 

 

Over Kornelis Heiko Miskotte (1894 – 1976) zei ds. Jan Buskes:  

‘Wat deze man gelezen en verwerkt heeft, grenst aan het onmogelijke. De 
kultuur der eeuwen is door zijn hoofd en hart heen gegaan. Maar bij dit alles 
wist hij en weet hij, weet hij steeds meer van het gezag, dat uitgaat van het 
Woord Gods. Hij zoekt niet naar dit gezag. Hij probeert het ook niet te 
funderen. Hij laat het in zijn spreken, preken en schrijven gelden. Zo was en 
zo is het hem te doen om een echte, zakelijke, verantwoorde moderne 
theologie, die hij, dankbaar gedenkend wat Karl Barth ons in zijn Dogmatik 
gegeven heeft, een van de grootste geschenken van deze tijd noemt.’ 
 
 
 
Op zondag 8 februari 1953 preekte professor Miskotte in de Westerkerk in 
Amsterdam. In de week ervoor werd gaandeweg de omvang van de 
watersnoodramp duidelijk, die Zeeland en de Zuidhollandse eilanden in de 
nacht van 31 januari op 1 februari had getroffen. 

De tekst voor de ‘watersnoodpreek’ was Psalm 89, 9 - 12: 

9HEER, God van de hemelse machten, 
HEER, wie is zo sterk als U? 
Trouw omhult U als een mantel. 

10U heerst over de hoog rijzende zee – 
verheffen zich haar golven, U brengt ze tot rust. 

11U hebt Rahab verpletterd en doorboord, 
met krachtige arm uw vijanden verstrooid. 

12Van U is de hemel, van U ook de aarde, 
de wereld met alles wat er leeft, hebt U gegrond 
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OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De kaarsen worden aangestoken, moment van stilte 
 
Openingslied: Van ver, van oudsher aangereikt – LB 326 

 

2 Dit woord komt tot ons op de wind. 
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

3 Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

4 Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

5 Van ver, van oudsher aangezegd, 
een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 

6 O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 
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Groet en bemoediging 

v  De Eeuwige zal bij je zijn! 
g  De Eeuwige zal je bewaren! 
v  Onze hulp is de naam van de ENE 
g  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Drempelgebed Die ons voor het licht gemaakt hebt – LB 277 

                                
 
Gebed om ontferming en gezongen kyrie LB 301a 

 
 
Glorialied: Alles wat adem heeft love de Here – LB 146c vers 1 en 7  
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7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
RONDOM HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Korte introductie van K.H. Miskotte en de watersnoodpreek 

Oudtestamentische lezing: Jona 1 (NBV21)  

Antwoordpsalm:  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied - LB 89: 1, 4 en 6 

 

4 Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 
Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 
De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, 
de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 
Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken 
is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 

6 Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 
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Brieflezing: Openbaring 21, 1 – 4 (NBV21) 

Halleluja – LB 338d 

 
 
Evangelielezing: Marcus 4, 35 – 41 (NBV21)  

Acclamatie  

 
Overweging 

Orgelspel 

Lied: O Eeuwige Vader, sterk in macht – LvK 467 
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2 O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder 't stormen rustig sliep 
en wandelde over 't schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

3 O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij 't geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee!  

4 O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van 't geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 

Diaconale mededelingen en informatie over de inzameling 

Voorbeden met gezongen acclamatie  
 

 
 
Stil gebed en Onze Vader 
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ZENDING EN ZEGENING 

Slotlied: Gezegend die de wereld schept – LB 984 

 

2 Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 

3 Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en adem haalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 

4 Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 

5 Gezegend zijt Gij om uw woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 

6 Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt 

Woorden van zending en zegen 

 
 
Orgelspel 
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Medewerkers aan de dienst 
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman 
Ouderling van dienst: Hessel Boersma 
Diaken: Peter Zwerver 
Lector: Thom van Dijk 
Organist: Dick Dijkstra 
Beeld: Hilbert Annen 
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ZONDAGSBRIEF 21 JULI 2024 

NIEUWE KERK EN DE FONTEIN 

 
 
NIEUWE KERK 
 
Beroep Alexandra Matz 
In het gemeenteberaad van 14 juli heeft de kerkenraad het beroep op 
Alexandra Matz als voorganger in de Nieuwe Kerk toegelicht. Hebt u daarover 
nog opmerkingen, dan kunt u die voor 25 juli sturen aan 
scriba@nieuwekerk.org. 
 
FONTEIN 
 
De zomerdiensten 
‘Preken van of naar aanleiding van een theoloog door wie jij geïnspireerd bent 
geraakt’. Daar zouden wij de komende zomer, samen met jullie, mee aan de 
slag willen. In een reeks van zes gezamenlijke zomerdiensten met de Nieuwe 
Kerk. Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om 
één of meer vieringen voor te bereiden. Dat kan door contact op te nemen met 
de predikanten: 

 Op 28 juli gaat ds. Tirtsa Liefting-van den Toren voor (De Fontein, 
9.30 uur). Organist is Carel van Aurich. 

 Op 4 augustus zal buurtpastor Ruth Pruis voorgaan (De Fontein, 9.30 
uur). Gjalt van der Meulen is organist. 

 Op 11 augustus gaat ds. Tirtsa Liefting-van den Toren voor, in de 
Nieuwe Kerk om 10.00 uur. Organist is Mannes Hofsink. 

 Op 18 augustus gaat ds. Alberte van Ess voor (Nieuwe Kerk, 10.00 
uur). Organist is Mannes Hofsink. 

 Op 25 augustus sluit ds. Marga Baas de reeks van zes 
zomerdiensten af, wederom in de Nieuwe Kerk om 10.00 uur. Organist 
is Mannes Hofsink. 

 
Zomerstop 
In de periode dat de zomerdiensten in de Nieuwe kerk worden gehouden 
zullen in die weken geen activiteiten plaatsvinden in De Fontein en is de kerk 
“dicht”. Dat zijn de weken van 11 t/m 31 augustus. Uitgezonderd de 
woensdagmorgen-koffieochtenden, die gaan gewoon door.  
Een fijne zomer gewenst! Dick Dijkstra 
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Najaarsfeestje op komst! 
Oplettende bezoekers zal het niet ontgaan zijn: het nieuwe tuinontwerp naast 
de kerk krijgt langzaam vorm, met een pad, een bankje, een stapelmuur en 
dappere jonge plantjes. Het is nog even een paar maandjes wachten, maar op 
Burendag (28 september 2024) wordt buurttuin De Fontein feestelijk 
geopend. De tuingroep heeft de krachten gebundeld met de vrijwilligers die 
voorheen de najaarsmarkt organiseerden en samen zijn ze druk bezig met het 
voorbereiden van een gezellige Herfstfair!  
Waar: naast De Fontein 
Wanneer: 28 september 2024, tussen 12:00 en 16:00 uur 
Wat: diverse kraampjes met o.a. gehaakte feestslingers, mooie bloemcreaties, 
doe-activiteiten voor jong & oud, lekker eten en drinken en informatie over de 
aanleg en het werken in de tuin. 


