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Aan deze dienst werken mee:  
 
Gretha Klaver, ouderling  
Jehudi Esenkbrink, diaken  
Ipe van der Deen, lector  
Jelte Hulzebos, organist  
ds.Jasja Nottelman, voorganger  
Wieger Riemersma, beeld  
Marijke Bootsma, geluid  
Alexander Brands, koster 



VOORBEREIDING  
 
Orgelspel  
 
Woord van welkom  
 
Ontsteken van de tafelkaarsen     

Allen gaan staan  
 
Groet en bemoediging  
o.  Vrede u allen die gekomen bent om geloof te vernieuwen hoop te 

verkondigen en liefde te ervaren, want Christus is opgestaan!  
a.  JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!  
o.  Wijd is de horizon  
a.  RUIM ONZE BLIK  
o.  Wij staan op nieuwe grond  
a.  ADEMEN GODS TOEKOMST  
o.  We zijn vrij!  
a.  GELOOFD ZIJ GOD!  
  



Introïtuspsalm: ‘Kom nu met zang en roer de snaren’ – 33 vers 1, 2 en 8

 
2 Zing al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 

  



3 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil’ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
 
          Allen gaan zitten  

  
- Kyrie en Gloria  
  
v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:  
………………………………………………………………………  
 
Na elke gebedsintentie zingen wij:

(Lb 301k)  
 
 
Glorialied ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing – NLB 648 

  



  
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,  

dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest –  
wij plukken geloof en oogsten lof  

 
3 Zing halleluja, nodig de volken: drink,  

eet van de vrucht, gij gezegenden;  
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:  
verheven is Hij, de Levende! 

 
  
DIENST ROND HET WOORD  

 
Gebedsgroet  

 
v.: De Eeuwige zal bij u zijn.  
a.: OOK U ZAL GOD BEWAREN  
 
Gebed van de zondag  

 
Verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied  

   

  
  



Lezing: Jesaja 45 vers 15-19 (NBV21)  

 
15 En: ‘Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt, 
de God van Israël, die redding brengt.’ 16  De ambachtslieden met hun 
godenbeelden staan te schande en worden gehoond, ze worden samen te 
schande gemaakt. 17 Maar Israël wordt door de HEER gered, Hij brengt 
redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, 
in alle eeuwigheid niet. 
18 Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – Hij is God! –, die de 
aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als 
chaos schiep Hij de aarde, maar om te bewonen heeft Hij haar gevormd: 
Ik ben de HEER, er is geen ander. 19 Ik heb niet in het verborgene 
gesproken, ergens in een duister oord, Ik heb Jakobs nageslacht niet 
gevraagd: ‘Zoek Mij in de chaos.’ Nee, Ik ben de HEER, al wat Ik zeg is 
rechtvaardig, wat Ik aankondig is waarachtig.  

   
Lied: ‘Die chaos schiep tot mensenland’ – NLB 322

 
  



2 Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft 

 
3 Zijn onvergank’lijk testament: 

dat Hij ons in de dood nog kent –  
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft. 

 
 

Lezing: Johannes 15 vers 9-17 (NBV21)  

 
9  Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn 
liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik 
me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde 
blijf. 11  Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je 
vreugde volkomen zijn. 12  Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals 
Ik jullie heb liefgehad. 13  Er is geen grotere liefde dan je leven te geven 
voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 
15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn 
meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader 
heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16  Jullie hebben niet Mij 
uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan 
en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat 
je Hem in mijn naam vraagt. 17  Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief. 
 



Lied: ‘Hij leeft’ – NLB 667

 
2 Hij leeft 

in het hart van zijn vrienden 
als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij mensen diende 
en al onze liefde begint. 

 
3 Hij leeft 

in de woorden gezongen. 
Zo gaat Hij van mond tot mond. 
Wij zingen met vurige tongen 
zijn liefde de wereld rond. 

 
4 Hij leeft 

waar het brood wordt gebroken, 
Hij leeft van hand tot hand. 
Verloochend of weersproken, 
nog steeds wordt Hij voortgeplant. 

 
5 Hij leeft 

in het huis van zijn Vader. 
Daar houdt Hij ons bidden bijeen 
tot God heel de wereld vergadert, 
zijn tent over allen heen. 

 
6 Gij leeft 

voor ons oog nog verborgen 
tot aan de jongste dag, 
Gij leeft tot de dag van morgen 
ons toont wat liefde vermag. 



Overweging 
Allen gaan staan  

 
Credo: ‘In God de Vader op zijn troon’- NLB 342    

    
 
2 En in de Geest, die ons geleidt,   

geloven wij: dat er altijd   
een Trooster is, zacht als de wind,   
een sterke moeder bij haar kind.  

 
3 Lof zij de Vader, die ons schiep  

En licht uit nacht tevoorschijn riep,  
Lof zij de Zoon, die onze nood,  
Ons kruis verdroeg en onze dood  

 
4 Die onderging en overwon   

en als de zon ten hemel klom,   
die aan de dag treedt op zijn tijd   
en eenmaal recht van onrecht scheidt.  

 
5 Lof zij de Geest die wereldwijd   

ons kerk maakt: Christus toegewijd   
tot wij, van alle kwaad bevrijd,   
God zien in alle eeuwigheid.   

  
  
             Allen gaan zitten  
 
De kinderen keren terug  
  
  



GEBEDEN EN GAVEN  
 
Mededelingen door diaken  

 
Gaven   
1ste Collecte: Kerk in Actie – Oekraïne, 
steun voor inwoners en ontheemden 
2de Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
3de Collecte: Keeping Familie Together 
Ghana- gezamenlijk project 3 wijkgemeenten Noord 

 
Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief 

 
Gebed over de gaven   

 
Voorbeden  

 
Na de woorden: ‘tot U bidden wij’  

      
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 

Amen 



ZENDING EN ZEGEN  
  
Lied: ‘God, schenk ons de kracht‘ – NLB 418

 
2 Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, 
vruchtbaar in de Heer. 

 
3 Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
4 God, schenk ons de kracht 

dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 



zegen en zending  

  
 
Lied: ‘Wilhelmus van Nassauwe’ – NLB 708 vers 1 en 6 
 
Orgelspel  
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COLLECTES 
Eerste collecte: Kerk in Actie: Oekraïne- Steun voor inwoners en 
ontheemden Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks 
warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven 
en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt 
samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en 
slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven 
kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, 
delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden 
hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, 
zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten. De opbrengst van 
deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Groningen.  
 
Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk  
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen 
gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons 
beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De kosten gericht op ouderenwerk in 
onze gemeentes. Onze predikanten, werkers en vrijwilligers besteden veel 
tijd aan bijvoorbeeld ouderen-pastoraat en-bezoek. Dit is een waardevolle 
manier van kerk zijn met elkaar. 
 
De derde collecte is bestemd voor het gezamenlijk project van de 3 wijken 
Noord: Keeping Families Together Ghana. 
Zij wil vrouwen, die kansarm zijn, vakonderwijs aanbieden waardoor zij 
financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke 
toekomst kunnen werken. 
 
 



Tip: wees vrij om uw eigen mok/theeglas mee te nemen voor uw koffie/thee 
na de dienst 

 
KINDERDIENST 
Kees verzorgd de kinderdienst, i.v.m. de vakantie één leider. 
 
KINDEROPPAS 
Eelco/Michelle Glas en Jantine/Erwin verzorgen de oppas. 
 
LIEF EN LEED 
Overlijdensbericht 
Na jaren van afnemende gezondheid is op 24 april j.l. Jan Meijer overleden 
op de leeftijd van 89 jaar. 
De dankdienst voor zijn leven was op dinsdag 30 april in De Fontein. Waarna 
Jan in besloten kring is begraven. We wensen zijn vrouw Netty en kinderen, 
klein-en achterkleinkinderen veel sterkte toe. 
 
Bloemengroet 
Als groet en bemoediging gaan bloemen naar de heer Gerard van der Veen, 
Rubenstraat. En er gaan bloemen naar mevrouw Tjitske Rutgers, 
Rubenstraat, als dank voor haar grote inzet voor de kerk. 
 
ALLES, WAS IHR TUT – CANTATEDIENST (vanmiddag) 
zondag 5 mei 17:00 - 18:00 uur 
Op deze Bevrijdingsdag klinken twee feestelijke cantates. In de eerste 
cantate die klinkt, ‘Alles, was ihr tut’, wisselt Buxtehude zuiver 
instrumentale delen in rap tempo af met koordelen en solopassages. De 
koraalcantate van Johann Pachelbel die volgt, ‘Was Gott tut, das ist 
wohlgetan’, opent net als bij Buxtehude met een instrumentale sonata 
waarna de 6 verzen elk op een heel gevarieerde manier klinken. 
Alles, was ihr tut – Dietrich Buxtehude 
Was Gott tut, das ist wohlgetan – Johann Pachelbel 
Door het Agricola Consort, The Northern Consort onder leiding van Jaap de 
Kok. Ds. Dick Mak is voorganger. Organist is Jelte Hulzebos. 
Aanvang: 17.00 uur. Toegang gratis, vrije gift 



DIENST OP HEMELVAARTSDAG 

donderdag 9 mei 10:00 - 11:00 uur 
Op de Hemelvaartsdag is er een ochtendviering met alle symboliek die die 
dag met zich meebrengt. ‘De Heer is opgetogen’, zingt een oud kinderlied, 
‘Hij steeg boven ons uit. Wij staan met onze ogen voor een beslagen ruit.’ 
Het is inderdaad een wonderlijk feest. Maar het vervolg van het kinderlied 
is mooi en hoopgevend: ‘Daarop heeft hij geschreven, ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van zijn vrede valt door die woorden heen’. Met die glimlach 

openen wij de Hemelvaartsdag.  
Voorganger is Ruth Peetoom, Organist is Mannes Hofsink. 

 
 

TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN 

zondag 12 mei 10:00 - 11:00 uur 
De zevende Paaszondag wordt ook wel ‘het Weeskind’ genoemd: Jezus is 

niet meer bij zijn leerlingen en het is wachten op de heilige Geest.  
In deze dienst wordt Maria Maatje van den Toren gedoopt, dochter van 

Tirtsa en Marten.  
En we beginnen aan een serie zondagen waarop het tweede boek van 

Lucas wordt gelezen: Handelingen van de apostelen.  
De lezingen zijn Exodus 19, 1 – 8, Handelingen 1, 15 – 26 en  

Johannes 17, 14 – 21.  
Mannes Hofsink is de cantor-organist. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman 
 
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK ZOEKT NIEUWE VRIENDEN 
De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk is een steunstichting voor de 
Nieuwe Kerk. Doelstelling is de Nieuwe Kerk breed onder de aandacht te 
brengen van de eigen wijkgemeente, de buurtbewoners en andere 
bewoners van de stad Groningen en daar buiten om zo het draagvlak voor 
dit monumentale kerkgebouw te vergroten. Wie vriend wordt betaalt een 
minimum bijdrage van 10,= euro/jaar (wie meer kan geven geeft meer) en 
draagt ook zo bij aan de inkomsten van de Vrienden. Opgave: 
www.vriendennieuwekerkgroningen.nl , onder knop Vereniging staat het 
aanmeldformulier. Een briefje naar Tjitske Bouma, Prinsesseweg 2-8, 
9717BH Groningen, onze secretaris, kan ook. 



Op de jaarvergadering wordt beslist hoeveel er in dat jaar kan worden 
bijgedragen aan projecten in de Nieuwe Kerk. Dit jaar gaat 5000 naar de leien 
op het dak en 1000 naar “Op Het Spel”. DOOR VRIEND TE ZIJN OF TE 
WORDEN DRAAG JE OOK DAARAAN BIJ! De Vereniging heeft de status van 
culturele ANBI, jouw bijdrage is dus 125% aftrekbaar in het kader van de 
giftenregeling van de belastingdienst. 
ACTIVITEITEN IN MEI EN JUNI: 
Alle zaterdagen ( als er geen verhuur is) toeristische openstelling 11-17 uur. 
De kerk kan worden bekeken, desgewenst geven de aanwezige vrijwilligers 
uitleg. De tweedehands boeken-, CD- en DVD-verkoop is open. Op de 
cadeautafel in de kerk zijn o.a. kopjes, kaarten, kaarsen en het 
herinneringsboek 350 jaar Nieuwe kerk en een boek over Schnitger en alle 
door hem gebouwde orgels te koop. 
Concerten: Zondag 9 juni 15.00: Jan Hage, organist van de Domkerk in 
Utrecht 
Zondag 30 juni 15.00: Jelte Hulzebos en Lucas van Helsdingen ( schalmei, 
hobo en saxofoon). Hij bouwt die instrumenten ook zelf en zal daar ook wat 
over vertellen. Toegang 10,= euro, studenten 5 euro, tot 16 jaar gratis. 
Welkom bij een van de activiteiten al of niet als nieuwe vriend. Marijke 
Bootsma- de Langen, voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 13 MEI 2024 VIA 

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
 

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN 
ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA 
 ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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