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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 

Woord van welkom 

Ontsteken van de tafelkaarsen 

Allen gaan staan 

Groet en bemoediging 
 
o. Vrede u allen 

die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 
want Christus is opgestaan! 

a. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
o. Wijd is de horizon 
a. RUIM ONZE BLIK 
o. Wij staan op nieuwe grond 
a. ADEMEN GODS TOEKOMST 
o. We zijn vrij! 
a. GELOOFD ZIJ GOD! 
             

Lied: ‘Volken wees verheugd’ – Psalm 47 

 



2 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal / meldt het overal. 
Zing Gods eer, hef aan / ’s konings eer, hef aan. 
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied./ Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt / troont in heiligheid. 
 

3 Maak het dan bekend: / Godes regiment 
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam. 
Edelen treden aan / om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht. 
Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt, 
Hem zij lof en eer, / de verheven Heer. 

 
Allen gaan zitten 
 

-Kyrie en Gloria 
 
v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen 
einde:  
(voorzang: hoge stemmen, respons: lage stemmen) 
…………………………………………………………………… 

 
(Lb 301k) 



 
          
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
 dor hout bloeit op in uw open hof: 

één en al bloesem, wekenlang feest - 
wij plukken geloof en oogsten lof 

 
3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 

eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

 
     Tekst André Troost Melodie Willem Vogel (Lb 648) 

 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Groet 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

a: Ook u zal God bewaren 

 

Gebed van de Hemelvaart 
 

Lezing uit het Evangelie: Lucas 24: 49  (NBV21) 

Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Ik zend jullie wat mijn Vader heeft 
beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn 
bekleed. 

  



Lied: ‘Heer, kom in deze tijd’ – NLB 662: 1 en 2  

 

2 Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 
 

Lezing uit de Brieven: Efeziers 4: 1-13 (NBV21) 

Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend 
de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees 
altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit 
liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de 
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, 
zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één 



geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door 
allen en in allen is. 

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee 
Christus geeft. Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, 
voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ 
‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald 
naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde 
als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn 
aanwezigheid te vullen. En Hij is het die zowel apostelen heeft 
aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als 
herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in 
zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat 
wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van 
God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van 
de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 
 
Lied: Psalm 68: 2 en 6 

2 Draagt op een lied, aan Hem gewijd 
die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de naam verheven! 
Hij, vader van ’t verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt 
in haar vereenzaamd leven. 
Hij, Here in zijn heiligdom 
doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. 
Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid 
al wie weerspannig waren. 
 

3 O God, de wonderen die Gij deed 
toen Gij daar voor ons henen schreed! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 
 

 



Lezing uit het Evangelie: Lucas 24: 50 - 53 (NBV21) 

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn 
handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van 
hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden Hem en 
keerdautoauoten in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren 
voortdurend in de tempel, waar ze God loofden. 
 
Lied: ‘De Heer is opgetogen’ – NLB 666  

      

2 De Heer is in de wolken, 
onttrokken aan ons oog. 
Maar Hij heeft alle volken 
zijn koninkrijk beloofd. 
Al blijft Hij nu verborgen 
in teken en in taal, 
straks, op de nieuwe morgen 
zien wij Hem allemaal. 

 

 

 



Overweging 

 
Zingen: ‘‘Heer, kom in deze tijd’ – NLB 662: 3 en 4 

 
3.  Uit uw verborgenheid 

hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
Met zegenende handen. 
 

4.  Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 
zoals Hij van ons scheidde 

 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven 

  1e Collecte: Ziekenhuispastoraat UMCG       

  2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 

 
  



Gebed over de gaven 
 
Voorbeden met als acclamatie:  

 
             
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Allen gaan staan 
 

  



Slotlied: ‘Al heeft Hij ons verlaten’ – NLB 663 
 

 
 
2.  Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
Zegen 

 
 
Orgelspel  


