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Aan deze dienst werken mee: 

Josha Veger, ouderling 
Jehudi Esenkbrink, diaken 
Josha Veger, lector 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
ds. Ruth Peetoom, voorganger 
Andries Jekel, beeld 
Joop Duzink, geluid 
Elsbeth Vonkeman, koster 

 



VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Woord van welkom 

Ontsteken van de tafelkaarsen   

Allen gaan staan 
Groet en bemoediging 
o. Vrede u allen 

 die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
 hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 
want Christus is opgestaan! 

a. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
o. Wijd is de horizon 
a. RUIM ONZE BLIK 
o. Wij staan op nieuwe grond 
a. ADEMEN GODS TOEKOMST 
o. We zijn vrij! 
a. GELOOFD ZIJ GOD! 
 
Lied: ‘Zing een nieuw lied voor God, de Here’ – NLB 98 vers 1, 2 en 3 

 
                



2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

      Allen gaan zitten 

 

- Kyrie en Gloria 
 
v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
     voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen,  
     want zijn barmhartigheid heeft geen einde: 
     ……………………………………………………………………… 

(Lb 301k) 



 
          
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 

dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof 

3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

   Tekst André Troost Melodie Willem Vogel (Lb 648) 

 

DIENST ROND HET WOORD 

Gebedsgroet 

v.: De Eeuwige zal bij u zijn. 

a.: OOK U ZAL GOD BEWAREN 

Gebed van de zondag 

verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 

 



 

 
Lezing: Deuteronomium 4, 32 – 40 (NBV21) 

32Ga de hele geschiedenis maar na, vanaf de dag dat God de mens op 

aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het 

uiterste westen: Is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit 

iets dergelijks vernomen? 33Is er ooit een volk geweest dat net als u 

vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft 

overleefd? 34Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een 

volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die 

dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met 

sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u 

met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen? 35U bent er 

getuige van geweest opdat u zou beseffen dat alleen de HEER God is; er is 

geen ander naast Hem. 36Vanuit de hemel heeft Hij zijn stem laten horen 

om u te onderrichten, en op aarde heeft Hij u dat grote vuur laten zien 

en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. 37De HEER heeft uw 

voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en Hij zelf heeft u 

met zijn grote macht uit Egypte bevrijd 38en ter wille van u volken 

verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te 

leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. 39Wees u er 

daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen 

de HEER God is, boven in de hemel en hierbeneden op de aarde; een 

ander is er niet. 40Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u 

vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang 

leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 

 

 

 

 

 



Lied: ‘Gij zijt lofwaardig, Heer’ – NLB 119b (refrein: allen) 

 

 

 

 

Lezing: 1 Johannes 3, 18 – 24 (NBV21) 

18Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar 

waarachtig, met daden. 19Dan weten we dat we voortkomen uit de 

waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20En zelfs als 

ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet 

alles. 21Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, 

kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22en ontvangen we van 

Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en 

doen wat Hij wil. 23Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn 

Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft 

opgedragen. 24Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft 

in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft 

gegeven. 



Halleluja – NLB 338d 

 

 

Lezing: Johannes 15, 1 - 8 (NBV21) 

1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank 

aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel 

vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. 3Jullie 

zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in Mij, dan 

blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf 

geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in 

Mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij 

blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij 

kun je niets doen. 6Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die 

weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in 

het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in 

jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van 

mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten 

voortbrengen en mijn leerlingen zijn. 

 

Lied: ‘Slechts uit de verte zagen zij’, ZZZ 64 (refrein: allen) 
tekst: Sytze de Vries, muziek: Willem Vogel  



 

2.  Zij hebben naar het land gezocht 

waar vrede daglicht is. 

Hun leven was een blijvend nee 

tegen de nacht van duisternis, 

tegen de angst die mensen knecht. 

Hun wortels nooit gehecht 

in wat alom voorhanden is. 

Refrein 

3.  Zij waren vreemden en geen plek 

werd ooit voorgoed hun thuis 

Hun hart was hen vooruitgesneld, 

zij waren kind bij God aan huis. 

De horizon van wat ons wacht 

is dichterbij gebracht: 

wij komen samen met hen thuis! 

Refrein 

 



Overweging 

      Allen gaan staan 

Credo: ‘In God de Vader op zijn troon’- NLB 342   

   

2 En in de Geest, die ons geleidt,  

geloven wij: dat er altijd  

een Trooster is, zacht als de wind,   

een sterke moeder bij haar kind. 

3 Lof zij de Vader, die ons schiep 

En licht uit nacht tevoorschijn riep, 

Lof zij de Zoon, die onze nood, 

Ons kruis verdroeg en onze dood 

4 Die onderging en overwon  

en als de zon ten hemel klom,  

die aan de dag treedt op zijn tijd  

en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

5 Lof zij de Geest die wereldwijd  

ons kerk maakt: Christus toegewijd  

tot wij, van alle kwaad bevrijd,  

God zien in alle eeuwigheid.  

 
 

      Allen gaan zitten 

De kinderen keren terug 

 



GEBEDEN EN GAVEN. 

Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte:  Wijkwerk 

  2e Collecte:  Stedelijk Kerkenwerk 

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

Gebed over de gaven  

Voorbeden 

Na de woorden: ‘tot U bidden wij’ 

   
     (Lb 368f) 

- Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 

 

 

 

 



ZENDING EN ZEGEN 
 

Lied: ‘U kennen, uit en tot U leven‘ - NLB 653, 1, 5 en 7 

 

5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartenbloed. 

7 O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 
zegen en zending 

 

Orgelspel 



 

28 APRIL 2024 
 
 
COLLECTES 
De 1e collecte is voor het Wijkwerk 
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende 
doelen bekostigd.  
Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige 
bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten. 
 
De 2e collecte is bestemd voor Het Stedelijk Kerkenwerk 
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen 
gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons 
beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De ontwikkeling van nieuwe vormen 
van kerk zijn. De Protestante Gemeente Groningen stimuleert nieuwe 
initiatieven binnen en buiten de wijkgemeenten. Op deze manier zijn we 
samen op weg naar de toekomst met vormen van kerkzijn die nu en in de 
toekomst passend zijn. 

Tip: wees vrij om uw eigen mok/theeglas mee te nemen voor uw 
koffie/thee na de dienst 

 
KINDERDIENST 
Marion verzorgt de Kinderdienst. Het is de start van de meivakantie. 
 
KINDEROPPAS 
Coos/Mathilde en Corina Geerds verzorgen de kinderoppas. 
 
DOOP 
Op zondagmorgen 12 mei zal Maria Maatje worden gedoopt.  
Dochter van Tirtsa Liefting - van den Toren en Marten van den Toren. 
 



LIEF EN LEED 
Bloemengroet 
De bloemen uit de kerk gaan met felicitaties en hartelijke groet naar 
mevrouw Bierling-Volten aan de Oostersingel. 
En er gaan bloemen naar onze inmiddels met emeritaat zijnde predikant 
Evert Jan Veldman. Hij is 27 april 67 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. 
Bedankt 
Ik heb erg genoten van het prachtige Paasboeket dat ik via Elly Jagersma 
van de Nieuwe kerk kreeg. Dit ere van mijn 88e verjaardag. Ook bedank ik 
ieder die mij een kaartje stuurde! 
Netty Meijer. 
 
Nog wel werkzaam 
De eerste maanden na zijn emeritaat, tot uiterlijk 1 oktober, zal Evert Jan 
nog wel werkzaam zijn in de Nieuwe Kerk. De achtergrond hiervan: De 
beroepingsprocedure voor een opvolger liep afgelopen herfst vertraging 
op. Onduidelijkheid en zorg over de financiële situatie van de Protestantse 
Gemeente Groningen en het beloop van kerkelijke wegen in het algemeen 
maakten dit nodig. Er is daarom nog geen opvolger wanneer Evert Jan met 
emeritaat gaat.  
Ondertussen zal Tirtsa Liefting-van den Toren eind april DV nog niet terug 
zijn van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarmee zou de Nieuwe Kerk 
een periode zonder predikant moeten overbruggen. De wijkkerkenraad 
heeft Evert Jan daarom verzocht, en hij heeft aangeboden, om nog enkele 
maanden ‘structurele hulpdiensten’ te verlenen voor twee dagen per week. 
Met het werkzaam blijven voor 16 uur per week tot uiterlijk 1 oktober—of 
eerder, als er eerder een nieuwe predikant is—zal Evert Jan diensten 
kunnen verzorgen, de nodige bijeenkomsten bijwonen, en 
gespreksgroepen ondersteunen. We zijn hem daar heel dankbaar voor. Het 
diaconale werk dat hij PGG-breed deed en enkele kleinere onderdelen van 
zijn werk in de Nieuwe Kerk legt hij per eind april neer.  
Vanaf 28 april is hij niet meer direct, maar alleen via de kerkenraad, te 
bereiken. 
 
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK ZOEKT NIEUWE VRIENDEN 
De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk is een steunstichting voor de 
Nieuwe Kerk. Doelstelling is de Nieuwe Kerk breed onder de aandacht te 

mailto:scriba@nieuwekerk.org


brengen van de eigen wijkgemeente en bewoners van de stad Groningen 
en daar buiten om zo het draagvlak voor dit monumentale kerkgebouw te 
vergroten. De Vrienden doen dat als vrijwilliger o.a. door het organiseren 
van concerten, toeristische openstelling in de maanden mei t/m september, 
tweede hands boekenverkoop, deelname aan Open Monumentendag en 
NL-doet en rondleidingen in kerk en omgeving. 
Wie vriend wordt betaalt een minimale bijdrage van 10,= euro/jaar (wie 
meer kan geven geeft meer) en draagt ook zo bij aan de inkomsten van de 
Vrienden. Jaarlijks wordt op de jaarvergadering beslist hoeveel er in dat jaar 
uit de inkomsten kan worden bijgedragen aan projecten in de Nieuwe Kerk.  
In het verleden waren dat bijv. de restauratie van het orgel , de restauratie 
van de burgemeestersbank en de verbetering van licht en geluid.  
In succesvolle jaren meestal 6000,= euro of meer.  
DOOR VRIEND TE ZIJN OF TE WORDEN DRAAG JE DUS OOK DAARAAN BIJ! 
De Vereniging heeft de status van culturele ANBI, jouw bijdrage is dus 125% 
aftrekbaar in het kader van de giftenregeling van de belastingdienst. 
ACTIVITEITEN IN APRIL: 
13 april 10.00 uur Algemene ledenvergadering in de Nieuwe Kerk 
11.00 uur openbare deel: presentatie door Op het Spel 
27 april 15.00 uur Koningsdagorgelconcert door Bob van der Linde , 
organist in Sneek en stadsbeiaardier Martinikerk en Academie. 
programma zie website en volgende nieuwsbrieven.  
Toegang 10,= euro, studenten 5 euro, tot 16 jaar gratis.  
Zie ook website: www.vriendennieuwekerkgroningen.nl 
Ik hoop je te mogen verwelkomen bij een van de activiteiten al of niet als 
nieuwe vriend.  
Marijke Bootsma- de Langen, voorzitter. 
 
ZONDAG ROGATE 
zondag 5 mei 10:00 - 11:00 uur 
Deze zondag heeft een vragend karakter, vandaar de naam Zondag Rogate 
(‘Vraagt’). Tegelijkertijd is het ook 5 mei, we vieren de vrijheid zonder dat 
we vergeten dat er op zoveel plekken in de wereld geen vrijheid wordt 
ervaren. We lezen Johannes 15, 9 – 17 waarin Jezus zijn vrienden op het 
hart drukt om elkaar lief te hebben. Daarnaast klinkt Jesaja 45, 15 – 19 
waarin de Ene zichzelf uitlegt als een rechtvaardig en waarachtig God. In 
deze dienst gaat ds. Jasja Nottelman voor. 



DIENST OP HEMELVAARTSDAG 
donderdag 9 mei 10:00 - 11:00 uur 
Op de Hemelvaartsdag is er een ochtendviering met alle symboliek die die 
dag met zich meebrengt. ‘De Heer is opgetogen’, zingt een oud kinderlied, 
‘Hij steeg boven ons uit. Wij staan met onze ogen voor een beslagen ruit.’ 
Het is inderdaad een wonderlijk feest. Maar het vervolg van het kinderlied 
is mooi en hoopgevend: ‘Daarop heeft hij geschreven, ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van zijn vrede valt door die woorden heen’. Met die glimlach 
openen wij de Hemelvaartsdag. Voorganger is Ruth Peetoom, organist is 
Mannes Hofsink. 

TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN 
zondag 12 mei 10:00 - 11:00 uur 
De zevende Paaszondag wordt ook wel ‘het Weeskind’ genoemd: Jezus is 
niet meer bij zijn leerlingen en het is wachten op de heilige Geest. In deze 
dienst wordt Maria Maatje van den Toren gedoopt, dochter van Tirtsa en 
Marten. En we beginnen aan een serie zondagen waarop het tweede boek 
van Lucas wordt gelezen: Handelingen van de apostelen. De lezingen zijn 
Exodus 19, 1 – 8, Handelingen 1, 15 – 26 en Johannes 17, 14 – 21. Mannes 
Hofsink is de cantor-organist. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman 

KAARTAVOND 
Vrijdag 26 april zal voorlopig de laatste kaartavond zijn. Uiteraard in het 
Nieuwe Kerk Centrum, Boteringestraat, om 19.30 uur. Daarna beslissen we 
of we na de zomervakantie de draad weer kunnen oppakken. We hopen het 
echt, er zijn mensen die er elke maand naar uitkijken! Kom en doe mee! 
 
 
 

 

KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 13 MEI 2024 VIA 
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 

 
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN 

ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA 
 ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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