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Aan deze dienst werken mee: 

Jonneke Oskam, ouderling 

Erwin Landman, diaken 

Barbara Bakker, lector 

Mannes Hofsink, orgel 

ds. Ruth Peetoom, voorganger 

Wim Wierenga, beeld 

Desirée Bosch, geluid 

Ronald Bas, koster  



 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 

Woord van welkom 

Ontsteken van de tafelkaarsen   

De gemeente gaat staan 

         
Groet en bemoediging 

o. Vrede u allen 
 die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
 hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 
want Christus is opgestaan! 

a. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
o. Wijd is de horizon 
a. RUIM ONZE BLIK 
o. Wij staan op nieuwe grond 
a. ADEMEN GODS TOEKOMST 
o. We zijn vrij! 
a. GELOOFD ZIJ GOD! 
 

Lied: ‘Kom nu met zang en roert de snaren’ – NLB 33 vers 1, 2 en 8 

 



 
 

3 Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilige naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
 
Kyrie en Gloria 
 
v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:  
…………………………………………………………………… 

(Lb 301k) 



 
          
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 

dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof 

3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

    Tekst André Troost Melodie Willem Vogel (Lb 648) 

 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn  
a: OOK U ZAL GOD BEWAREN 
 
Gebed van de Zondag 
 
Verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 



 
Lezing: Micha 4, 1 – 5 (NBV21) 

1Eens zal de dag komen 
dat de berg met de tempel van de HEER 
rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, 
hoger dan alle bergen. 
Volken zullen daar samenstromen, 

2machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 

3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 
over grote en verre naties een oordeel vellen. 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 

4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgenboom, 
door niemand opgeschrikt, 
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 

5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 
voor eeuwig en altijd. 
 
 
 
 
 



Lied: Lied van Micha – ZZZ 462 (H. Oosterhuis / A. Oomen) 

 
2 In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft 

zal ze zien komen, op scharlaken paarden 
op zilvervloten, volkeren van verre: 
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont, 
daar weten ze de route van de vrede 
daar is een nieuwe aarde neergedaald. 

 
3  In dagen die nog komen zal het zijn 

dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, 
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok 
en strekt je in de schaduw van je bomen. 
En niemand schrikt meer wakker in de nacht 
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.  

 
 
 
 
 
 



Lezing: 1 Johannes 1, 1 – 7 (NBV21) 

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen 
ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben 
aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is 
verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u 
het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat 
wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u 
met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn 
met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief 
om onze vreugde volkomen te maken. 

5Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: 
God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat 
we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, 
liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7Maar gaan we onze weg 
in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden 
en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 
 
Lied: ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’ - NLB 976 

 

2 Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

3 Om woord voor woord zijn liefde te vertalen 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden deze wereld in. 

 
 
 
 



Lezing: Johannes 21, 15 - 24 (NBV21) 

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon 
van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn 
lammeren.’ 16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me 
lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: 
‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, 
zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij 
voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet 
alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn 
schapen. 18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je 
gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal 
een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je 
niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou 
sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 

20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel 
hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus 
toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren. 21Toen 
Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, 
Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft 
totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ 23Op grond van 
deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze 
leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet 
sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat 
niet jouw zaak.’ 

24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft 
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25Jezus 
heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, 
opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor 
de boeken die dan geschreven moesten worden. 
 
Acclamatie  

 
Overweging 



Lied ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ – NLB 1001 

 

2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 

 

De kinderen komen terug 



GEBEDEN EN GAVEN. 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  
  1e Collecte: Rwanda – kerk van hoop 
  2e Collecte: Wijkwerk 

 
Gebed over de gaven 

Voorbeden met als acclamatie: 

   
         
      (Lb 368f) 

- Stil gebed 

- Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 

 
 
 
 



ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: ‘Ga met God’ – NLB 416 

  

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar in bange tijden, / over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:  
In zijn liefde je bewaren, / in de dood je leven sparen 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

4  Ga met God en Hij zal met je zijn:  
Tot wij weer elkaar ontmoeten / in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

-Zegen 

  

Orgelspel: 
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COLLECTES 
De 1e collecte is bestemd voor Rwanda- Kerk als plek van hoop, hulp en 
verzoening. 
Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide 
plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. 
Daarom collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor 
Rwandese jongeren. Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn 
inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar 
slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. 
Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit 
meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen 
wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun 
kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle 
toekomst van Rwanda. Lees meer: kerkinactie.nl/kerkrwanda   
 
De 2e collecte is bestemd voor het Wijkwerk 
Hieronder vallen o.a. de kosten van werkzaamheden in en rond de kerken. 
Ook worden evenementen die door de wijkkerken worden georganiseerd 
hieruit bekostigd. Evenals administratiekosten en kosten voor bijzondere 
diensten. Uw gave is zeer welkom! 
 
Er worden collectebonnen aangeboden, bij de tafel naast de koffietafel. 
 

Tip: wees vrij om uw eigen mok/theeglas mee te nemen voor uw 
koffie/thee na de dienst 

 
KINDERDIENST 
Karina verzorgt de dienst voor de jongste- en Bettina voor oudere kinderen. 
KINDEROPPAS 
Roele/Alina en Eelco/Michelle verzorgen de kinderoppas. 

http://www.kerkinactie.nl/kerkrwanda


LIEF EN LEED 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet en felicitatie, daarnaast ook ter 
bemoediging naar Janna Gol, Prinsestraat. 
Ook gaan bloemen naar de heer J. Hamstra, van Goghstraat, ter ere van zijn 
85e verjaardag! Van harte gefeliciteerd. 
 
AFSCHEID DOMINEE EVERT JAN VELDMAN 
Op 27 april viert Evert Jan Veldman zijn 67e verjaardag. Hij gaat dan ook 
met emeritaat. Als gemeente van de Nieuwe Kerk, en breder vanuit de 
Protestantse Gemeente Groningen, hopen we op een feestelijke manier 
afscheid van hem te nemen. Als laatste zondag voor zijn emeritaat gaat 
Evert Jan op zondag 21 april in beide diensten voor. 
  
Nog wel werkzaam 
De eerste maanden na zijn emeritaat, tot uiterlijk 1 oktober, zal Evert Jan 
nog wel werkzaam zijn in de Nieuwe Kerk. De achtergrond hiervan: De 
beroepingsprocedure voor een opvolger liep afgelopen herfst vertraging 
op. Onduidelijkheid en zorg over de financiële situatie van de Protestantse 
Gemeente Groningen en het beloop van kerkelijke wegen in het algemeen 
maakten dit nodig. Er is daarom nog geen opvolger wanneer Evert Jan met 
emeritaat gaat. Ondertussen zal Tirtsa Liefting-van den Toren eind april DV 
nog niet terug zijn van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarmee zou de 
Nieuwe Kerk een periode zonder predikant moeten overbruggen. De 
wijkkerkenraad heeft Evert Jan daarom verzocht, en hij heeft aangeboden, 
om nog enkele maanden ‘structurele hulpdiensten’ te verlenen voor twee 
dagen per week. 
Met het werkzaam blijven voor 16 uur per week tot uiterlijk 1 oktober—of 
eerder, als er eerder een nieuwe predikant is—zal Evert Jan diensten 
kunnen verzorgen, de nodige bijeenkomsten bijwonen, en 
gespreksgroepen ondersteunen. We zijn hem daar heel dankbaar voor. Het 
diaconale werk dat hij PGG-breed deed en enkele kleinere onderdelen van 
zijn werk in de Nieuwe Kerk legt hij per eind april neer.  
Vanaf 28 april is hij niet meer direct, maar alleen via de kerkenraad, te 
bereiken. 
 
 

mailto:scriba@nieuwekerk.org


LEZING MARC TER HORST 
Zondagmiddag 14 april (vanmiddag) komt schrijver Marc ter Horst naar de 
Nieuwe Kerk om ons een stoomcursus klimaatverandering te geven! Via een 
interactieve presentatie aan de hand van fossielen uit de ijstijd, spannende 
verhalen en grappige illustraties uit zijn boeken, legt Marc uit hoe de aarde 
op het spel staat. Een mooie voorbereiding op de muziektheatervoorstelling 
Op het spel dat vanaf 16 mei in en rondom de kerk te zien is. Tijdens het 
college mag je Marc alles vragen wat je wilt. En je kunt zelfs een echt fossiel 
uit de ijstijd winnen bij de Palmen op de Noordpool-quiz! De middag is gratis 
te bezoeken en staat open voor iedereen vanaf 8 jaar, dus ook voor 
volwassenen. 
Zondag 14 april 2024, 15.00 uur - 16.00 uur, met boekverkoop na afloop, 
zodat je je boeken meteen kunt laten signeren. 
 
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK ZOEKT NIEUWE VRIENDEN 
De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk is een steunstichting voor de 
Nieuwe Kerk. Doelstelling is de Nieuwe Kerk breed onder de aandacht te 
brengen van de eigen wijkgemeente en bewoners van de stad Groningen en 
daar buiten om zo het draagvlak voor dit monumentale kerkgebouw te 
vergroten. De Vrienden doen dat als vrijwilliger o.a. door het organiseren 
van concerten, toeristische openstelling in de maanden mei t/m september, 
tweede hands boekenverkoop, deelname aan Open Monumentendag en 
NL-doet en rondleidingen in kerk en omgeving. 
Wie vriend wordt betaalt een minimale bijdrage van 10,= euro/jaar (wie 
meer kan geven geeft meer) en draagt ook zo bij aan de inkomsten van de 
Vrienden. Jaarlijks wordt op de jaarvergadering beslist hoeveel er in dat jaar 
uit de inkomsten kan worden bijgedragen aan projecten in de Nieuwe Kerk.  
In het verleden waren dat bijv. de restauratie van het orgel , de restauratie 
van de burgemeestersbank en de verbetering van licht en geluid.  
In succesvolle jaren meestal 6000,= euro of meer.  
DOOR VRIEND TE ZIJN OF TE WORDEN DRAAG JE DUS OOK DAARAAN BIJ! 
De Vereniging heeft de status van culturele ANBI, jouw bijdrage is dus 125% 
aftrekbaar in het kader van de giftenregeling van de belastingdienst. 
ACTIVITEITEN IN APRIL: 
13 april 10.00 uur Algemene ledenvergadering in de Nieuwe Kerk 
11.00 uur openbare deel: presentatie door Op het Spel 



27 april 15.00 uur Koningsdagorgelconcert door Bob van der Linde , 
organist in Sneek en stadsbeiaardier Martinikerk en Academie. programma 
zie website en volgende nieuwsbrieven.  
Toegang 10,= euro, studenten 5 euro, tot 16 jaar gratis.  
Zie ook website: www.vriendennieuwekerkgroningen.nl 
Ik hoop je te mogen verwelkomen bij een van de activiteiten al of niet als 
nieuwe vriend.  
Marijke Bootsma- de Langen, voorzitter. 

 
KAARTAVOND 
Vrijdag 26 april zal voorlopig de laatste kaartavond zijn. Uiteraard in het 
Nieuwe Kerk Centrum, Boteringestraat, om 19.30 uur. Daarna beslissen we 
of we na de zomervakantie de draad weer kunnen oppakken. 
 
KONINGSDAGCONCERT – BOB VAN DER LINDE 
zaterdag 27 april 15:00 - 16:00 uur 
De Vrienden van de Nieuwe Kerk nodigen je hartelijk uit voor een 
feestelijk orgelconcert op Koningsdag. Het Timpe-orgel van de Nieuwe 
Kerk klinkt onder de vingers en voeten van Bob van der Linde. 
Zie voor het programma op de website van de kerk. 
 Kaartjes kosten 10 euro (regulier), 5 euro (studenten) of niets (onder 16 
jaar). 
 

TER KENNISGEVING 
In de week van 22 t/m 26 april is de Nieuwe Boteringestraat afgesloten 

wegens asfalteringswerkzaamheden. Dit gebeurt in het kader van 
‘Herinrichting Nieuwe Boteringestraat Groningen’. 

Moet u wel bij de kerk zijn dan kan dat via de Ebbingestraat. 
Hopelijk is op zondag 28 april alles weer bereikbaar. 

 
 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR  29 APRIL 2024 VIA 

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN 

ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA 
 ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 

 

https://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/de-vrienden-van-de-nieuwe-kerk-zoeken-vrienden/
mailto:KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
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