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Afbeelding: 

Uitsnede uit het ontwerp van Janneke Hoek voor het beeldmerk van de 

muziektheaterproductie ‘Op het spel’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de dienst: 

De vierde themadienst in de serie over de vier elementen: aarde – lucht – 

water – vuur.  

 

 

Aan deze dienst werken mee: 

Karina Davidse, ouderling 

Jehudi Esenkbrink, diaken 

Els Koning, lector 

Mannes Hofsink, piano en zang 

Jelte Hulzebos, orgel 

ds. Evert Jan Veldman, voorganger 

Joanneke Smeenk, beeld 

Joop Duzink, geluid 

Andries Jekel, koster  

 



VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 

Woord van welkom 

Stilte 

Ontsteken van de tafelkaarsen   

De gemeente gaat staan 

         
Groet en bemoediging 

o. Vrede u allen 
 die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
 hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 
want Christus is opgestaan! 

a. JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
o. Wijd is de horizon 
a. RUIM ONZE BLIK 
o. Wij staan op nieuwe grond 
a. ADEMEN GODS TOEKOMST 
o. We zijn vrij! 
a. GELOOFD ZIJ GOD! 
 

Lied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ – NLB 601 

 
 

 



 
 

2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen, 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kyrie en Gloria 
 
v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de 
wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde:  
…………………………………………………………………… 

(Lb 301k) 

 
          
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 

dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof 

3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

    Tekst André Troost Melodie Willem Vogel (Lb 648) 

 
 
 
 
 
 
 



RONDOM HET WOORD 
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn  
a: OOK U ZAL GOD BEWAREN 
 
Gebed van de Zondag 
 
Verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied 

 
 
Lezing: Exodus 13, 20 - 22 en 14, 9 – 10 . 15 – 16 .  19b – 20 . 24 – 25  

20Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan 
de rand van de woestijn. 21De HEER ging voor hen uit om hun de weg te 
wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo 
konden ze dag en nacht verder trekken. 22Overdag ging de wolkkolom het 
volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. 

9-10De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, 
waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, 
tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al 
zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang 
en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 



15De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je Mij te hulp? Zeg tegen de 
Israëlieten dat ze verder trekken. 16Jij moet je staf geheven houden 
boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de 
zee kunnen gaan, over droog land. 

De wolkkolom, die eerst voor hen uit ging, stelde zich achter hen 
op, 20zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de 
Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan 
de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de 
legers niet bij elkaar komen. 

24Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de 
wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. 25Hij 
liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren met 
moeite vooruitkwamen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt 
de Israëlieten, Hij strijdt tegen ons!’ 
 
Antwoordpsalm: ‘Als God een helper blijkt te zijn’- NLB 68a vers 1 en 2 

 



 

 
 
2 God, toe U optrok met uw volk, 

als gids in vuurkolom en wolk, 
deed u de aarde beven. 
Uw daden wekten veel ontzag, 
u was een schild ban dag tot dag 
en hield uw volk in leven. 
Uw kudde vond een veilig land, 
belofte van de overkant, 
gedrenkt door milde regen, 
een schuilplaats in de wildernis, 
voor wie veracht en weerloos is 
een ongekende zegen 

 
Lezing: Lucas 3, 9 – 17 (NBV21) 

 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen 
goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ 

10De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: 
‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en 
wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12Er kwamen ook tollenaars om zich 
te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij 
doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is 
opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten 
wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook 
niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ 

15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes 
misschien de messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie 
met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs 
niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie 
dopen met de heilige Geest en met vuur; 17Hij houdt de wan in zijn hand 
om zijn dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn 
schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 
 



Luisterlied: ‘Vuur’ – Matthijn Buwalda 

Ik ben niet tot hier gekomen 
Om de handdoek in de ring te werpen. 
Ik loop de kans dat ik mijn hart breek, 
Dat ik terugkom met ene tas vol scherven. 

Maar ik sta liever ergens voor 
Dan overal maar steeds voor weg te rennen. 
Ik dacht: wat heb je aan een leven 
Als je niets meer hebt voor om te sterven, dus 

Als er nog vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden 
Tot iedereen het ziet! 

Ik hoor de spoken in mijn hoofd 
Die zeggen dat het toch wel zal mislukken. 
Ik hoor de stemmen van de angst 
Waaronder ik al veel te lang blijf bukken. 

En misschien hebben ze gelijk 
En liggen al mijn dromen straks in stukken. 
Maar ik bedacht vandaag ineens 
Dat wat je niet doet je ook nooit zal lukken. 

Als er nog vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden 
Tot iedereen het ziet! 

Dit lied, ik zing het voor mezelf 
En voor iedereen die net zo bang is, 
Maar die elke ochtend net als ik besluit 
Dat elke dag vol angst een dag te lang is. 

Dit lied, ik zing het voor mezelf 
En voor iedereen die net zo bang is, 
Maar die elke ochtend net als ik besluit 
Dat elke dag vol angst een te lang is 
Als er nog vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden 



Als er nog vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
Laat het branden, laat het branden, 
Tot iedereen het ziet! 
Tot iedereen het ziet! 
Tot iedereen het ziet! 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Lied aan het vuur’ – ZZZ 497

 

2 Vuur dat warmte geeft en gloed, 
dat de mensen branden doet, 
wil ons aan elkaar verbinden 
dat wij warmte blijven vinden. 
Vuur van God met vlammen vrij, 
wees ons dag na dag nabij. 

3 Vuur dat smeult als vonken as, 
en bewaart wat levend was, 
wees de stem van ons geweten, 
dat wij goede woorden spreken. 
Vuur van God met vlammen vrij, 
wees ons dag na dag nabij. 

De kinderen komen terug 

 
 
 
 
 



Lied van de elementen 
 
voorzang 

aarde is niet alleen droog 
aarde is ook om te voeden 
aarde heeft groei op het oog 
aarde laat diepte vermoeden 
 
water is niet alleen vloed 
water is ook om te drinken 
water is fris en zoet 
water is meer dan zinken 
 
allen: 

 
voorzang 

lucht is niet alleen storm 
lucht geeft adem en leven 
vogels vinden hun vorm 
stromen laten hen zweven 
 
vuur is niet alleen brand 
vuur is om je te warmen 
vuur zit diep in je hart 
als we elkaar omarmen 
 
refrein: allen 
 



GEBEDEN EN GAVEN. 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  
 1e Collecte: Mali- Rondom Baba 

 2e Collecte: Het Pand (SMWP)Groningen 
 3e Collecte: Eigen Wijkwerk 
Voor uitleg zie zondagsbrief 
 
Gebed over de gaven 

Voorbeden met als acclamatie: 

   
         
      (Lb 368f) 

- Stil gebed 

- Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen.      (NBV21) 

 

 
 



ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: ‘Vlammen zijn er vele’ – NLB 970 vers 1, 3 en 5 

 

 

 

 

 

3 Gaven schonk Hij vele, / één is de Geest, 

Geest van Jezus Christus. 

Gaven schonk Hij vele, / één is de Geest, 

wij zijn één in Christus 

5 Leden zijn er vele, / één is zijn kerk, 

wij zijn Christus’ lichaam, 

Leden zijn er vele, / één is zijn kerk, 

wij zijn één in Christus 

 
 
- Zegen 

  
 
 
 
 
 
 



 

7 APRIL 2024 
 
COLLECTES 
Eerste collecte: Mali- Rondom Baba  
Rondom Baba faciliteert de ecologische gemeenschap Hère Bugu in Mali. Er 
wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. De gemeenschap bestaat uit 
een groep mensen van verschillende etnische groeperingen die gedeeltelijk 
op Here Bugu wonen en gedeeltelijk in de omtrek. Elke 
werkdag wordt begonnen met sociale trainingsoefeningen voor alle 
medewerkers in de kring. Er wordt geleerd om samen te werken en naar 
elkaar te luisteren.  De gezamenlijke maaltijden, vieringen van feesten, 
werkvergadering en filmavond zorgen voor een vertrouwde plek, 
waarbinnen gedragsverandering kan plaatsvinden om uit de vicieuze cirkel 
van armoede te kunnen komen. In de door oorlog verscheurde regio van 
Mali zijn op Here Bugu de regels: geen geweld, geen discriminatie, geen 
gebruik van pesticide, een goede hygiëne en regelmaat in het leven. 
 
Tweede collecte: Het Pand (SMWP) 
Wij ondersteunen van harte de activiteiten in Het Pand in de Korrewegwijk. 
Een initiatief dat jaren geleden is ontstaan vanuit wijkgemeente 
Martinikerk. Zoals Het Pand het zelf aangeeft: Wij zoeken op een actieve 
manier contact met de bewoners van de Korrewegwijk in Groningen. Door 
het aanbieden van programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, 
komen we met een groot deel van de wijk in contact en weten wij ook welke 
dingen er spelen zowel op maatschappelijke vlak als ook op het gebied van 
geloof. Samen met de wijkbewoners initiëren wij positieve impulsen voor 
de wijk. Uw financiële bijdrage in deze tweede collecte wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 
De derde collecte is bestemd voor Het Eigen Wijkwerk 
Wij vragen uw bijdrage voor de kosten van o.a. de kinderdiensten, 
kinderoppas, projecten in en rond de kerk en administratiekosten 
(liturgie/zondagsbrieven) en kosten voor de bloemengroet. 



Er worden ook collectebonnen aangeboden, bij de tafel naast de koffietafel. 
 

Tip: wees vrij om uw eigen mok/theeglas mee te nemen voor uw 
koffie/thee na de dienst 

 
KINDERDIENST 
Marieke verzorgt de dienst voor de jongste- en Kees voor oudere kinderen. 
 
KINDEROPPAS 
Corina Geerds en Coos/Mathilde Engelsma verzorgen de kinderoppas. 
 
LIEF EN LEED 
Bloemengroet 
De bloemen gaan deze week als groet en bemoediging naar Mevrouw 
Stoffers, Patrijspoort. 
En als groet en felicitatie naar Dhr. van Heukelem,  De Dilgt,  Dilgtweg Haren. 
Meneer is vorige week 90 jaar geworden. 

13 APRIL VAN 16-20 UUR - INFORMEEL AFSCHEIDSFEEST EVERT JAN 
VELDMAN 

Het afscheidsfeest voor en met Evert Jan heeft een informeel karakter. We 
vieren dat de Nieuwe Kerk een iconische plek voor Stad en kerk is, zoals 
Evert Jan dat zelf formuleerde. Er is veel ruimte voor ontmoeting. Er zullen 
ook wat bijdragen zijn van deze en gene. Die kunt u rond 17 uur, 18 uur en 
19 uur verwachten. Rond 16 uur kunt u aanschuiven bij de koffie, thee met 
taart. Na een glas sap of wijn kunt u aanschuiven bij de soep met broodjes. 
Daarna is er nog een keer koffie of thee en eten we de rest van de taart op. 

Wilt u aan het feest bijdragen door een taart te bakken of lekkere hapjes te 
maken voor bij de borrel? Graag. Voor de organisatie is het handig wanneer 
u zich uiterlijk dinsdag aanstaande even meldt, zodat we genoeg taart en 
hapjes hebben. Wilt u liever voor een bloemstukje of een bloemetje op een 
van de tafels zorgen? Ook super. Wilt u andere hand- en spandiensten 
verrichten? We horen het graag. Wilde u een geldelijke bijdrage aan de 



afscheidsgroet leveren, maar heeft u de schoenendoos gemist? U kunt uw 
bijdrage storten op het rekeningnummer van de Wijkdiaconie Nieuwe Kerk, 
NL61 INGB 0007 3970 15. Graag even vermelden dat het gaat om een 
bijdrage aan het afscheid van Evert Jan Veldman. 

Het feest zelf vindt buiten, of bij slecht weer binnen de Nieuwe Kerk plaats, 
op 13 april van 16-20 uur. 

Birgit van Dongen-Svensgaard 06-38315677; Joke Poel-Nagelkerke 06-
52610989 of afscheidevertjan@gmail.com 

21 april 2024 is de laatste zondag voor Evert Jans emeritaat. Dan gaat hij in 
beide diensten voor. Daarna biedt hij,  nog wel structurele hulpdienst en zul 
je hem ook nog op de kansel zien. 

LEZING MARC TER HORST 
Het is bijna zover: op zondagmiddag 14 april komt schrijver Marc ter Horst 
naar de Nieuwe Kerk om ons een stoomcursus klimaatverandering te geven! 
Via een interactieve presentatie aan de hand van fossielen uit de ijstijd, 
spannende verhalen en grappige illustraties uit zijn boeken, legt Marc uit 
hoe de aarde op het spel staat. Een mooie voorbereiding op de 
muziektheatervoorstelling Op het spel dat vanaf 16 mei in en rondom de 
kerk te zien is. Tijdens het college mag je Marc alles vragen wat je wilt. En je 
kunt zelfs een echt fossiel uit de ijstijd winnen bij de Palmen op de 
Noordpool-quiz! De middag is gratis te bezoeken en staat open voor 
iedereen vanaf 8 jaar, dus ook voor volwassenen. 
Zondag 14 april 2024, 15.00 uur - 16.00 uur, met boekverkoop na afloop, 
zodat je je boeken meteen kunt laten signeren. 
 
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK ZOEKT NIEUWE VRIENDEN 
De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk is een steunstichting voor de 
Nieuwe Kerk. Doelstelling is de Nieuwe Kerk breed onder de aandacht te 
brengen van de eigen wijkgemeente en bewoners van de stad Groningen en 
daar buiten om zo het draagvlak voor dit monumentale kerkgebouw te 
vergroten. De Vrienden doen dat als vrijwilliger o.a. door het organiseren 
van concerten, toeristische openstelling in de maanden mei t/m september, 



tweede hands boekenverkoop, deelname aan Open Monumentendag en 
NL-doet en rondleidingen in kerk en omgeving. 
Wie vriend wordt betaalt een minimale bijdrage van 10,= euro/jaar (wie 
meer kan geven geeft meer) en draagt ook zo bij aan de inkomsten van de 
Vrienden. Jaarlijks wordt op de jaarvergadering beslist hoeveel er in dat jaar 
uit de inkomsten kan worden bijgedragen aan projecten in de Nieuwe Kerk.  
In het verleden waren dat bijv. de restauratie van het orgel , de restauratie 
van de burgemeestersbank en de verbetering van licht en geluid.  
In succesvolle jaren meestal 6000,= euro of meer.  
DOOR VRIEND TE ZIJN OF TE WORDEN DRAAG JE DUS OOK DAARAAN BIJ! 
De Vereniging heeft de status van culturele ANBI, jouw bijdrage is dus 125% 
aftrekbaar in het kader van de giftenregeling van de belastingdienst. 
ACTIVITEITEN IN APRIL: 
13 april 10.00 uur Algemene ledenvergadering in de Nieuwe Kerk 
11.00 uur openbare deel: presentatie door Op het Spel 
27 april 15.00 uur Koningsdagorgelconcert door Bob van der Linde , 
organist in Sneek en stadsbeiaardier Martinikerk en Academie. programma 
zie website en volgende nieuwsbrieven.  
Toegang 10,= euro, studenten 5 euro, tot 16 jaar gratis.  
Zie ook website: www.vriendennieuwekerkgroningen.nl 
Ik hoop je te mogen verwelkomen bij een van de activiteiten al of niet als 
nieuwe vriend. Marijke Bootsma- de Langen, voorzitter. 
 
TER KENNISGEVING 
In de week van 22 t/m 26 april is de Nieuwe Boteringestraat afgesloten 
wegens asfalteringswerkzaamheden. Dit gebeurt in het kader van 
‘Herinrichting Nieuwe Boteringestraat Groningen’.  
Moet u wel bij de kerk zijn dan kan dat via de Ebbingestraat. 
Hopelijk is op zondag 28 april alles weer bereikbaar. 
 
KAARTAVOND 
Vrijdag 26 april zal voorlopig de laatste kaartavond zijn. Uiteraard in het 
Nieuwe Kerk Centrum, Boteringestraat, om 19.30 uur.  
Daarna beslissen we of we na de zomervakantie de draad weer kunnen 
oppakken. 
 
 



 
CANTATEDIENST NIEUWE KERK GRONINGEN Zondag 7 april (vanmiddag) 
Aanvang: 17.00 uur. Toegang gratis, vrije gift 
Cantate ‘Halt im Gedächtnis Jesum Christ’ BWV 67 J.S.Bach 
Het energieke openingskoor, met als klankkroon de corno da tirarsi, 
(schuifhoorn) sluit aan bij het Paasevangelie: ‘Halt in Gedächtnis Jesum 
Christ, der auferstanden ist von den Toten’ 
Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte Hulzebos 
David van Laar – altus 
Mattijs Hoogendijk – tenor 
Jasper Schweppe – bas 
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman 
Organist: Mannes Hofsink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR  15 APRIL 2024 VIA 

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN 

ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA 
 ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
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