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Aan deze dienst werken mee: 

Josha Veger, ouderling en lector 
Frank Bandringa, diaken 
ds. Evert Jan Veldman, voorganger 
Mannes Hofsink, cantor-organist 
Marthe Rijenga, voorzang 
Gert-Jan Verheij, beeld 
Marijke Bootsma, geluid 
Andries Jekel, koster 
 



VOORBEREIDING 

 
Orgelspel: Adagio - W.A. Mozart 

Welkom 

Ontsteken van de kaarsen 

o: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid   
            Allen gaan staan 

Lied: ‘De aarde en haar volheid zijn’ – Psalm 24 vers 1, 2 en 5 

 

2 Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

   
 

 



Bemoediging en drempelgebed: 

o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
a.: Schepper en behoeder van alle leven 
o.: Ga met ons mee op weg 
     en maak ons in handel en wandel 
     navolgers van de Messias: 
a.: Jezus, die de opstanding en het leven is 
o.: Amen 
 
           Allen gaan zitten 
 

Kyrie en Gloria 

v.: Laten wij roepen tot God 
     en hem aanspreken op zijn barmhartigheid 
     ………………………………………………………………       

 
          Lied 301l 

 

 
 
RONDOM HET WOORD 
 

 



- Verhaal van Mirjam & Micha, gevolgd door het lied 

 

 

- Lezing: Jesaja 52, 13 – 15 (NBV21) 

13Ja, mijn dienaar zal slagen, 
hij zal groots zijn en hoogverheven. 

14Zoals hij velen deed huiveren 
– zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik, 
zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, 

15zo zal hij veel volken opschrikken, 
en koningen zullen sprakeloos staan. 
En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, 
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen. 
 

 

 

 

 

 



- Schriftlied: ‘De steen, die door de tempelbouwers’ – NLB 118 vers 8 en 9 

 

9 Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zegenen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 

- Lezing: Filippenzen 2, 5 – 11 (NBV21) 

5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij, die de 
gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te 
zijn, 7maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een 
dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen 8heeft Hij zich 
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom 
heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te 
boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 
hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus 
Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

 



- Alleluja 

II allen 

 

I voorzang 

Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven. 
Psalm 118, 19 

II 

 

- Lezing: Marcus 11, 1 – 11 (NBV21) 

1Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij 
de Olijfberg, stuurde Hij twee van zijn leerlingen vooruit. 2Hij zei tegen hen: 
‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een 
ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is; 
maak het los en breng het hier. 3En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat 
doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, Hij zal het meteen weer 
terugsturen.”’ 4Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij 
een deur was vastgebonden en ze maakten het los. 5Er stonden een paar 
mensen die vroegen: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ 6Ze zeiden wat 
Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. 7Ze 
brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en Hij ging 
erop zitten. 8Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden 
takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 9Allen die voor Hem uit 
liepen of achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: 

‘Hosanna! 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 

10Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. 
Hosanna in de hoogste hemel!’ 

11Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat Hij daar alles gezien had, 
ging Hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië. 

 

 

 

 



- Acclamatie na de lezingen 

 

         Psalm 19 vers 10 en 9 

- Overweging 

- Lied: ‘Alles wat over ons geschreven is’ – NLB 556 

 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem. 

 
 



GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen door diaken 

Gaven  

  1e Collecte: Stichting Chava 

  2e Collecte: Paasverhaal voor heel  

                    Nederland  

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief   

Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Na de woorden: ‘tot U bidden wij’ 

 

 

Stil Gebed 

 

Onze Vader 



 

 

 

TENSLOTTE  

Palmpasenprocessie met de kinderen 

Lied: ‘Dans en zing: hosanna voor de koning’ – NLB 555 



 

 

Refrein 

2 Zwaai de takken heen en weer: 
zegen en vrede voor de Heer! 
Refrein 

          Allen gaan staan   

Zegen 

I voorzang 

God zegene jou met het licht van zijn ogen, 
God zegene jou met zijn woord onderweg, 
God zegene jou met brood van genade. 

Ga in vrede met een last van licht. 

 

Orgelspel: Fuga gigue - J.S.Bach 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   24 maart 2024 

 
 
COLLECTES 
Eerste collecte: Stichting Chavah  
Stichting Chavah is opgericht om tienermoeders en jonge moeders die ervoor 
gekozen hebben om hun kindje een kans in het leven te geven, maar niet weten 
hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen, helpen om in de toekomst zelfstandig voor 
zichzelf en hun kindje te kunnen zorgen. De moeder voelt zich waardevol en 
geliefd, waardoor ze haar kindje met liefde kan omringen.  
Ze heeft haar eigenwaarde (her)ontdekt doordat ze zelf voor haar kindje kan 
zorgen, haar opleiding af kan maken en zich financieel weet te redden. En daar 
waar ze nog tegen vragen aan zal lopen, kan ze in haar, mede bij Chavah 
opgebouwde, netwerk de juiste antwoorden en/of hulp vinden, ook na het verblijf 
bij Chavah.  
De missie voor het kind is dat het zich geliefd en geborgen voelt en zich zo kan 
hechten waardoor de kans op een goede sociaal-emotionele ontwikkeling 
vergroot wordt. 
 
Tweede collecte: Het Paasverhaal voor heel Nederland  
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan 
miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse 
uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten 
gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking 
met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond 
kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook 
wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en via online 
 
HET IS PALMPASEN 
Alle leiders en leidsters werken mee aan de dienst 
 
KINDEROPPAS 
Karel/Rixt van der Lingen en Karlijn Brands verzorgen de kinderoppas. 
 



LIEF EN LEED 
 
GEBOORTEBERICHT 
Op zaterdag 16 maart j.l. is Maria Maartje geboren, dochtertje van de gelukkige 
ouders Tirtsa en Marten Liefting-van der Toren. Hartelijk gefeliciteerd met dit 
grote wonder! 
 
OVERLEDEN 
Op dinsdag 19 maart is Nel van der Veen-de Smidt overleden, op de leeftijd van 
93 jaar. We hebben zaterdag 23 maart afscheid van haar genomen, de dankdienst 
was om 12.00 uur in de Nieuwe Kerk. Daarna is zij begraven op de Selwerderhof 
in Groningen. We wensen haar man Gerard, kinderen, klein - en 
achterkleinkinderen veel sterkte en kracht toe. 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen gaan met een groet en felicitaties van ons allen naar de heer Bert 
Mennenga aan de Beukenlaan. 
Mevrouw Netty Meijer wordt 31 maart 88 jaar. Alle reden voor een bloemetje met 
felicitaties. 
Ook Trijnie van der Molen is jarig op 31 maart. Zij wordt dan 85 jaar. Van harte 
gefeliciteerd. 
Olga Popma, Kamilleweg, is onlangs geopereerd aan haar schouder, een bos 
bloemen met alle beterschapswensen vanuit de gemeente van de Nieuwe Kerk! 
 
BEDANKT 
Mevrouw Greet Drost bedankt de Nieuwe Kerk voor de mooie bloemen die ze 
kreeg. Ook wil ze nog bedanken voor het boekje dat ze met Kerst mocht krijgen! 
 
Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een 
bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, 
e-mail ellyjagersma@gmail.com 
 
KOFFIEOCHTEND, 
A.s. dinsdag 26 maart is er weer koffiedrinken in het Nieuwe Kerk Centrum. Deze 
ochtend begint om 10.00 en duurt tot ongeveer 11.30. Naast elkaar ontmoeten 
zal er natuurlijk het Gronings verhaal niet ontbreken. U bent weer van harte 
uitgenodigd.  
Een hartelijke groet van, Frieda en Joke.  

mailto:ellyjagersma@gmail.com


INTRODUCTIE VOOR NIEUWKOMERS 24 MAART (Na de dienst) 
Wie in de afgelopen periode betrokken is geraakt bij de Nieuwe Kerk nodigen wij 
graag uit voor een nadere kennismaking.   
Na de ochtenddienst op zondag 24 maart verzamelen we rond de Paarskaars. We 
maken kennis met elkaar, delen informatie over activiteiten en er is een 
rondleiding door de kerk en op plekken waar je anders nooit komt. Zie de website 
voor verdere informatie. 
 
GEMEENTEBERAAD MAART – VOORTGANG BELEIDSPLAN 
zondag 24 maart 11:30 - 12:30 uur 
Na de dienst op Palmpasen spreken we elkaar als gemeente. De kerkenraad zal 
een overzicht bieden van de vorderingen die we maken in het invullen van de 
beleidsplannen. In het Beleidsplan van de Nieuwe Kerk staan vier pijlers 
uitgewerkt: Vieringen voor allen — Open Kerk — Educatie — Gemeenschap. Elk 
van deze pijlers is steviger geworden. Het beleidsplan is voor de periode van 2022–
26 geschreven. Nu we halverwege die periode zijn, willen we met elkaar onze 
vorderingen op tafel leggen en elkaar motiveren voor de volgende twee jaar. 
 
BERICHT VAN DE FEESTCOMMISSIE – AFSCHEID EVERT JAN 13 APRIL 
Voor iedereen van u of jullie bestaat de mogelijkheid om iets bij  te dragen aan 
deze feestelijke/ weemoedige dag. 
Wie stuurt er een anekdote over jouw/ uw ervaringen met ds. Veldman? 
Wie bakt ook een taart voor de Pot Luck? 
Wie maakt er een of meerdere bloemstukken ter verhoging van de feestvreugde? 
Wie draagt graag bij aan een afscheidsgroet voor ds. Veldman? In schoenendoos 
bij de uitgang na de dienst. (Idee: geld voor een reis) 
Wie komt de Feestcommissie versterken/ bijdrage ‘doen’? 
Wij ontvangen graag uw / jullie toezeggingen op het volgende mailadres: 
afscheidevertjan@gmail.com.   Met een hartelijke groet, De Feestcommissie 
 
VOORBEREIDINGEN OP HET SPEL IN VOLLE GANG 
Op het Spel: de repetities beginnen bijna!  
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8? En lijkt het je het leuk om mee te spelen in een echte 
theatervoorstelling in de Nieuwe Kerk? Kom naar de repetities voor Op het Spel! 
Over drie maanden is het zo ver: dan is in en rond de Nieuwe Kerk ‘Op het Spel’ te 
zien. Er is al veel gebeurd: audities voor de hoofdrollen en repetities, workshops 
op scholen. In de workshops maken kinderen op een speelse manier kennis met 
theater. “We hopen dat de kinderen zich gezien voelen,” zegt Jantine Zuur. 

mailto:afscheidevertjan@gmail.com


Kinderen die willen meespelen kunnen zich melden en vanaf 1 maart mee 
repeteren. Kijk voor meer informatie op ophetspel2024.nl of volg ‘Op het Spel’ op 
Facebook. We oefenen vanaf 1 maart elke vrijdag in maart en april (behalve Goede 
Vrijdag) tussen 14:30 en 16:00 uur in de Nieuwe Kerk.  
De try-outs en uitvoeringen zijn tussen 6 en 26 mei. 
 

LEZING MARC TER HORST 
Het is bijna zover: op zondagmiddag 14 april komt schrijver Marc ter Horst naar 
de Nieuwe Kerk om ons een stoomcursus klimaatverandering te geven! Via een 
interactieve presentatie aan de hand van fossielen uit de ijstijd, spannende 
verhalen en grappige illustraties uit zijn boeken, legt Marc uit hoe de aarde op het 
spel staat. Een mooie voorbereiding op de muziektheatervoorstelling Op het spel 
dat vanaf 16 mei in en rondom de kerk te zien is. Tijdens het college mag je Marc 
alles vragen wat je wilt. En je kunt zelfs een echt fossiel uit de ijstijd winnen bij de 
Palmen op de Noordpool-quiz! De middag is gratis te bezoeken en staat open voor 
iedereen vanaf 8 jaar, dus ook voor volwassenen. 
Zondag 14 april 2024, 15.00 uur - 16.00 uur, met boekverkoop na afloop, zodat je 
je boeken meteen kunt laten signeren. 
 
WITTE DONDERDAG 
donderdag 28 maart 19:30 - 20:30 uur 
Samen aan tafel. Jezus wast de voeten van de leerlingen in alle kwetsbaarheid en 
gelijkwaardigheid voordat brood en wijn gedeeld wordt. Een samenzijn dat niet 
alleen verbondenheid betekent met het hoofd, met alles wat je deelt aan ideeën 
en opvattingen. Juist in deze viering gaat de verbondenheid, het samenzijn via het 
lijf, de aanraking, de zintuigen. Nieuwe Kerk. Voorganger is studentenpredikant 
ds. Jasja Nottelman. 

GOEDE VRIJDAG 
vrijdag 29 maart 19:30 - 20:30 uur 
Luisteren naar het indringende verhaal dat je bijna kunt dromen, maar dat nooit 
went: het lijden en sterven van Jezus, zoals de evangelist Johannes het vertelt. 
Deze keer in de gezongen versie van Heinrich Schütz (1585-1672) De Cantorij van 
de Nieuwe Kerk staat onder leiding van Mannes Hofsink. Han Warmelink, tenor 
(Evangelist), Jaap de Wilde, bas (Jezus) en Marieke Schuppert, sopraan, zijn de 
solisten. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 

 



STILLE ZATERDAG 
zaterdag 30 maart 22:00 - 22:30 uur 
Een korte dienst, die het karakter heeft van een wake. Jezus ligt in zijn graf. Het is 
stil. En het is donker. We kunnen even niets dan daar zijn en waken. Soms klinkt 
er even een ingetogen lied, een gebed, een gedicht. We verlaten de kerk zoals we 
zijn gekomen—in stilte. Daarna is er de mogelijkheid om naar de Martinikerk te 
wandelen om je te voegen bij al die anderen die wachten op het Licht. Deze dienst 
vindt plaats in de Nieuwe Kerk. Mannes Hofsink bespeelt het orgel. Voorganger is 
ds. Evert Jan Veldman. 
 
PAASNACHT 
zaterdag 30 maart 23:00 - zondag 31 maart 00:00 uur 
‘Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft…’ In de 
donkere Martinikerk vieren we in de Paasnacht dat de angst niet het laatste woord 
heeft, al zou je dat wel denken bij het lezen van het Paasevangelie van Marcus. 
Het licht wordt binnengedragen, we herinneren ons de doop, vieren de 
gemeenschap van brood en wijn, op hoop van zegen. De diensten in de Goede 
Week vieren we samen met de gemeenschap van de Martinidiensten, afwisselend 
in de Martinikerk en de Nieuwe Kerk. De muzikale leiding is in handen van Mannes 
Hofsink. Voorganger is studentenpredikant ds. Jasja Nottelman. 

PAASMORGEN 
zondag 31 maart 10:00 - 11:00 uur 
‘Vrede u allen, die gekomen bent om geloof te vernieuwen, hoop te verkondigen 
en liefde te ervaren, want Christus is opgestaan!’ Dat is wat als eerste klinken mag. 
We zullen het in alle toonaarden herhalen en vieren. Met stem en tegenstem, in 
woord en jubelzang. En in de viering van de sacramenten: doop en avondmaal. 
Hanne Willemijn, dochter van Alina Rozeboom en Roele Kok, zal worden gedoopt 
– ‘Met Christus gestorven en opgestaan!’ Een dienst vol vaart en vreugde.  
We lezen het evangelie van de opstanding in de versie van Johannes. De tijd om 
het plat te praten ontbreekt. We geven woord aan de verwondering. Het 
kinderkoor en de Cantorij van de Nieuwe Kerk zingen o.l.v. Mannes Hofsink. Peter 
Westerbrink bespeelt het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 
 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR  11 APRIL 2024 VIA  

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA 

ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 

 

mailto:KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG
mailto:ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG

