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Medewerkers aan de dienst:                                          

Anne de Kok – Voorganger 
Grietinus Mollema -  Ouderling                                     
Frank Bandringa – Diaken 
Els Koning – Lector 
Jelte Hulzebos – Organist  
 



                                          
VOORBEREIDING 
- Orgelspel 

- Welkom 

- Tafelkaarsen worden ontstoken 
o.: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid  
               Allen gaan staan 

- Psalm 25a – Mijn ogen zijn gevestigd: 1 en 2 (Liedboek) 
 
- Bemoediging en drempelgebed 

o.: Onze hulp is de nam van de Eeuwige 
a.: Schepper en behoeder van alle leven 
o.: Ga met ons mee op weg 
     en maak ons in handel en wandel 
     navolgers van de Messias: 
a.: Jezus, die de opstanding en het leven is 
o.: Amen           Allen gaan zitten 
 
- Kyrie 
v.: Laten wij roepen tot God 
     en hem aanspreken op zijn barmhartigheid: 
     ………………………………

………………………………  
    Lied 301j 



RONDOM HET WOORD 
 
- Groet 
v.: de Eeuwige zal bij u zijn 
a.: Ook u zal God bewaren 
 
- Gebed van de zondag 
 
- Mirjam & Micha verhaal + lied 

 
 
- Lezing Oude Testament: Exodus 20: 1-17 
 
- Lied 975 – Jezus roept hier mensen samen: 1,2,3,4.  
 
- Evangelielezing: Johannes 2: 13-25  
 



- Acclamatie na de lezingen 

    Lied 339f 
 
- Overweging 
 

Lied 1005 – Longing for light, we wait in darkness (Zoekend 
naar licht, hier in het duister): 1, 2,3 (Liedboek, in het 
Nederlands) 

 
- De kinderen komen terug 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
- Mededelingen door diaken 

- Gaven  
 
1e Collecte: Palestina, samen 
                  bijbellezen - Kerk in Actie                 
2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
3e collecte: Eigen Wijkwerk 
 
[Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief]   

- Dankgebed 
 
- Voorbeden 
   na de woorden: ‘tot u bidden wij’ 

 Lied 368e 
 
- Stil gebed 



- Onze Vader 

 

 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
- Liedboek 442: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen: 1,2 (Liedboek) 
- Zegen 
 

  
 
- Orgelspel   
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EERSTE COLLECTE 
Kerk In Actie – Libanon–Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten  
Kerk in Actie: Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. 
Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor 
het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als 
theologiedocent en studentenpastor. In Beiroet worden studenten opgeleid 
tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar 
hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te 
bouwen. Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst 
bijscholing, zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit 
andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee 
de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in 
aanwezigheid en getuigenis. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld 
door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen 
 
TWEEDE COLLECTE- STEDELIJK KERKENWERK 
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf 
wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000 inzamelen. Wij 
dragen daarmee bij aan de kosten het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen 
van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans). Daar zijn we 
dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan 
welkom. 
 
DERDE COLLECTE- EIGEN WIJKWERK 
De denkt u hierbij aan de onkosten binnen de kerk, o.a. de verwarmingskosten, 
schoonmaakkosten, kosten voor de diensten en jeugddiensten en ook voor 
administratiekosten. 
 
 



KINDERDIENST 
Marieke leidt de dienst voor de jongste en Bettina voor de oudere kinderen.  
 
KINDEROPPAS Deze wordt verzorgd door Jantine/Erwin Landman en Marjolein 
de Goede. 
 
LIEF EN LEED 
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan met een groet en felicitatie naar de 
heer Cees Groeneveld, A-weg. En als groet en bemoediging naar Martie 
Barnardus, Griffeweg. 
 
Overlijdensbericht 
Op 25 februari j.l. is Rinske van der Ven-Falkena overleden op de leeftijd van 
100 jaar. Zaterdag 2 maart was de afscheidsplechtigheid in de aula van 
begraafplaats Selwerderhof, waarna de begrafenis plaatsvond. Op de kaart 
stond: Na een lang en voltooid leven hebben wij haar aan Gods liefde moeten 
toevertrouwen! 
 
Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon 
een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly 
Jagersma, e-mail ellyjagersma@gmail.com 
 
CANTATEDIENST NIEUWE KERK GRONINGEN Vanmiddag 17.00 uur 
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott BWV 101 is een koraalcantate uit 1724, 
gebaseerd op de melodie van ‘Vater unser im Himmelreich’. Het is een 
boetelied van Martin Moller, geschreven tijdens een pestepidemie. De opzet 
is zoals gebruikelijk: in de beide hoekdelen klinkt de oorspronkelijke tekst en 
de tussendelen bestaan uit vrije poëzie.  Cantate Consort, barokorkest en 
solisten o.l.v. Jelte Hulzebos 
Christy Luth – sopraan, Anneloes Volmer – alt,  Twan van der Wolde – tenor, 
Roele Kok – bas. 
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman. Organist: Mannes Hofsink 
Toegang vrij – vrije gift bij de uitgang. 
 
DATA AFSCHEID DS. VELDMAN 
Evert Jan Veldman gaat over enkele weken met emeritaat. We nemen 
feestelijk afscheid van hem op zaterdag 13 april van 16-20 uur in en om 
de Nieuwe Kerk. De afscheidsdienst is op zondag 21 april om 10 uur. 



De eerste maanden na zijn emeritaat, tot uiterlijk 1 oktober, zal Evert 
Jan nog wel werkzaam zijn in de Nieuwe Kerk.  
Zie onze website voor meer informatie. 
 
GENOEG IS GENOEG: LEZING MATTHIAS OLTHAAR 
donderdag 7 maart 19:30 - 21:30 uur 
Op 7 maart houdt Matthias Olthaar de derde Op het Spel-lezing. Matthias 
Olthaar denkt vanuit hetzelfde model als Paul Schenderling. Hij werkt aan de 
uitbreiding van kennis over schone en duurzame producten. Tijdens deze 
avond gaan we met elkaar in gesprek over hoop tijdens een klimaatcrisis. Over 
lichtpunten te midden van donkere wolken die zich dreigend samenpakken 
aan de horizon. En over een handelingsperspectief voor ons. Deze lezing wordt 
georganiseerd door de Nieuwe Kerk Groningen in samenwerking met Groen 
Geloven Groningen. Toegang is gratis, opgave niet nodig. 
 
 

 
 
 

  



HOE SPRONG MIJN HART HOOG OP IN MIJ 
zondag 10 maart 10:00 - 11:00 uur 

De vierde zondag in de Veertigdagentijd is de Vreugdezondag.  
Hij heet Laetare: ‘Verheugt u met Jeruzalem!’ Wij vieren het avondmaal. 
Samen met de Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. cantor-organist Mannes 

Hofsink. En met Peter Westerbrink die het orgel bespeelt. Voorganger is ds. 
Evert Jan Veldman. 

 
IN GESPREK! OVER KLIMAAT EN GELOOF 
donderdag 14 maart 20:00 - 21:30 uur 
We gaan in gesprek aan de hand van verschillende inspirerende teksten rond 
klimaat en geloof. We koppelen dit steeds aan onze eigen ervaringen, zorgen 
en verlangens. Zo kijken we onder andere naar de encycliek Laudato Si’ van 
Paus Franciscus, het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort en naar 
de ecofeministische theologie van Sallie McFague.  
We zien elkaar om 20 uur in het Nieuwe Kerk Centrum (ingang achter het hek 
naast de huisartspraktijk). Wil je meer informatie of lijkt het je leuk om deel te 
nemen? Mail dan naar t.liefting@nieuwekerk.org. 
Deze avond maakt deel uit van het zijprogramma van Op het Spel! 
 
KINDEREN GEZOCHT VOOR KINDERKOOR OP PAASZONDAG  
Zit je op de basisschool en houd je van zingen? Doe dan mee met het 
kinderkoor op Paaszondag! De repetities met Mannes Hofsink zijn op 
woensdag 13, 20 en 27 maart van 16:00 uur tot 16:45 uur. Aanmelden of 
vragen kan bij Bettina Reitz-Joosse (Bettina.L.Reitz@gmail.com). 
 
INTRODUCTIE VOOR NIEUWKOMERS 24 MAART 
Wie in de afgelopen periode betrokken is geraakt bij de Nieuwe Kerk nodigen 
wij graag uit voor een nadere kennismaking.  
Na de ochtenddienst op zondag 24 maart verzamelen we rond de Paarskaars. 
We maken kennis met elkaar, delen informatie over activiteiten en er is een 
rondleiding door de kerk en op plekken waar je anders nooit komt.  
Zie de website voor verdere informatie. 
 
 
 
 
 



VOORBEREIDINGEN OP HET SPEL IN VOLLE GANG 
Op het Spel: de repetities beginnen bijna!  
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8? En lijkt het je het leuk om mee te spelen in een echte 
theatervoorstelling in de Nieuwe Kerk? Kom dan naar de repetities voor Op 
het Spel! Over drie maanden is het zo ver: dan is ‘Op het Spel’ te zien. Er is al 
veel gebeurd: audities voor de hoofdrollen en repetities, workshops op 
scholen. In de workshops maken kinderen op een speelse manier kennis met 
theater. “We hopen dat de kinderen zich gezien voelen,” zegt Jantine Zuur. 
Kinderen die willen meespelen kunnen zich melden en vanaf 1 maart mee 
repeteren. Kijk voor meer informatie op ophetspel2024.nl of volg ‘Op het Spel’ 
op Facebook. We oefenen vanaf 1 maart elke vrijdag in maart en april (behalve 
Goede Vrijdag) tussen 14:30 en 16:00 uur in de Nieuwe Kerk.  
De try-outs en uitvoeringen zijn tussen 6 en 26 mei. 
 
15 MAART IS HET WEER NL-DOET 
Ook de Nieuwe Kerk doet mee. We poetsen dan met vrijwilligers samen de 
kerk van binnen een keer extra op. Dat hoeven natuurlijk niet alleen mensen 
te zijn die de kerk nog nooit van binnen hebben gezien. Ook u, lezer van deze 
nieuwsbrief, kan u opgeven voor deze actie: via de website van NL-doet. Als u 
niet zo van internet houdt mag u zich ook per telefoon bij mij opgeven: 06 22 
54 59 57. 
Het poetsen begint om 9.30uur. We sluiten af met soep en brood rond 12.30-
13.00 uur. In ieder geval treft u allemaal zondag 17 maart weer een extra mooi 
schone kerk, die vast nog ruikt naar boenwas. 
Marijke Bootsma 
 
VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK 
De Vrienden bereiden zich weer voor op de toeristische openstelling het 
komend seizoen. Vanaf begin mei tot in september op de zaterdagen van 11 
tot 17 uur wordt de kerk open gesteld steeds met 2 vrijwilligers om de 
bezoekers welkom te heten. Een “dienst” van 11-14, en een van 14-17 uur. 
Wij zoeken nog mensen die daaraan mee willen doen. Onze ontvangst-ploeg 
kan wel enige versterking gebruiken. Het levert je als gastvrouw of –heer  vaak 
verrassende gesprekken op tijdens zo’n zaterdag. Voor het seizoen begint is er 
nog een gezamenlijke voorbespreking met alle betrokkenen. 
Opgave bij Birgit van Dongen, bvdsvensgaard@gmail.com, tel. 050 573 0213 



KAARTCLUB 
De eerstkomende avond waarop we weer een avondje gezellig gaan kaarten 
is vrijdag 22 maart in het Nieuwe Kerkcentrum aan de Boteringestraat. 
Helaas loopt het aantal bezoekers wat terug. We zien het aan tot de 
zomervakantie, daarna moeten we beslissen of we doorgaan….. 
Het zal jammer zijn om te stoppen, daarom een oproep en uitnodiging om 
eens een avondje mee te doen. WELKOM! 
Dick v.d. Leij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 4 MAART 2024 VIA  

KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG 
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 

UUR VIA 
ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 

 

 

 

                                  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


